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Overdenking 

Een vurig verlangen! 
Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding...Filippenzen 3:10  
 

De grote apostel, die zo’n wonderlijke roeping gehad heeft, en echt een stem uit de hemel gehoord heeft, en een 
alles verblindend licht zag, die Paulus schrijft aan deze gemeente van Filippi: O, ik verlang er zo naar om de 
kracht van de opstanding van de Heere Jezus te ervaren, en Hem dieper en intenser te kennen. 
Hoe kan dat nou? 
Paulus is toch die grote geestelijke krachtpatser, de alleskunner, vrijmoedig, rotsvast in zijn geloof, doordrenkt in 
de Schriften, ervaren in het lijden, ja zelfs ervaren in het moge verrichten van wonderen, in naam van Christus!  
Je zou denken: als iemand de Heere Jezus kent, en Zijn opstandingskracht, dan is het toch wel deze Paulus? Doet 
hij zich hier een beetje minder voor dan hij ten diepste is? 
Beslist niet!  
Wat is er dan aan de hand, Paulus? 
Paulus ziet het in zichzelf, hij ervaart het aan den lijve: wat ben ik in mijzelf zwak, en wat voel ik mij in mezelf 
een stumper, voortstrompelend op de renbaan!  
Wat ervaar ik veel vijandschap en verzet in mijzelf tegen het volgen van de Heere Jezus; mijn vlees wringt zich in 
duizend bochten om te ontkomen aan de volledige heerschappij van de Heere Jezus over mijn leven! Ik wil niet 
sterven aan mijn ego, ik wil de zonde niet doden; mijn oude ik laat zich graag regeren en besturen door de 

krachten van de duisternis; mijn oude ik drinkt zo graag de gifbekers van deze wereld met volle teugen leeg. Kijk, 
dat is Paulus in zichzelf! 
Ga hem alsjeblieft nooit op een voetstuk zetten om een soort half-god van hem te maken. 
Nee, Paulus komt naast ons staan, ik zou haast zeggen, hij knielt op de grond en buigt zich over zijn gevallen 
broeder of zuster, die voor de zoveelste keer is gestruikeld. Als het ware veegt hij het bloed en de modder van de 
wonden en zegt hij: 'al heeft iedereen je afgeschreven, niet alleen de ongelovigen, maar juist ook de 
kerkmensen, en misschien halen ze hun neus voor je op en straalt het uit hun ogen: wie had dat van jou 
verwacht, jij huichelachtige afvallige!' vergeet het niet: Hij is opgestaan! 
Paulus was juist daardoor zo’n geschikt instrument om de genade van God en het Evangelie te verkondigen, 
omdat hij geleerd had: Gods genade wordt in onze zwakheid volbracht en Zijn genade is genoeg!  
Of wil ik toch diep in mijn hart ook zo’n soort super christen zijn, die alles kan en van alles durft en in 
geestelijkheid iedereen graag overtreffen wil! 
Geestelijk klinkende verlangens worden soms door vreselijke motieven voortgestuwd en kijk: daar lig je dan, 
languit in de modder, gevallen en gestruikeld. 
En wat blijft dan over? Deze noodkreet: O dat ik Hem kenne en de krach van Zin opstanding! 

Jezus overwon de dood, maar met pijn in je hart zeg je misschien: 'ik merk er niks van..'  
Waarom doet dat pijn en waarom snak je naar een geheiligd leven, al kom je nog zoveel onheiligheid in jezelf 
tegen? Dat komt door die opstandingskracht van Christus!  
Hij overwon dood, ja hij overwon ook die oerkrachten die in het diepst van onze vezels rondspoken, en die ons 
bij God willen wegtrekken, en een hoge drempel opwerpen zodat we toch maar geen Bijbel gaan lezen en ons 
ervan willen weerhouden om op de knieën te gaan voor de Allerhoogste!  
We kiezen zo graag de weg van de minste weerstand, zo aangenaam en zo makkelijk, als een brede snelweg.... 
alleen de weg gaat wel naar beneden... 
Nee, dan toch liever die heilige onrust, en die gezegende onvrede die ons voort drijft op dat smalle steile 
kronkelpad, en voortstuwt tot aan de voeten van de Heere Jezus. 
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Hij leeft, Hij leeft, Hij is niet dood, het graf is leeg! O God aller genade, U die Manasse uit de kaken van de boze 
trok, U Die Saulus van Tarzen uit zijn religieuze bunker van eigen-gerechtigheid tevoorschijn riep, Heere, God: 
blaas in onze ziel, en leer het om onszelf dood te houden voor de zonde. Voer heerschappij over ons, toon Uw 

opstandingskracht, juist in dat alledaagse leven van de weerbarstige praktijk, opdat we onszelf leren 
disciplineren, en vastgeroeste gedragspatronen doorbreken en dicht achter U aanlopen, vervuld en doorgloeid 
met Zijn liefde, de liefde die zichzelf niet zoekt..! 
O God, maak ons echt, maak ons vol, leer ons juichen en roemen te midden van alles wat ons teleurstelt, 
verdrukt, kwelt, pijnigt of wanhopig maakt, maar leer ons nochtans juichen, omwille van de opgestane 
Levensvorst..!  
U ZIJ DE GLORIE! 
Op naar Hemelvaart, de kroningsdag.. en voorts naar Pinksteren. De Geest is uitgestort!  
"Blaas op ons, Heere Jezus, en woon in ons en leer ons U volgen!"  

 Ouddorp, ds. M.C. Schreur 

Uit de pastorie  

 
Meeleven met 
We vragen uw blijvende voorbede voor de rouwende familie: het gezin van Marinus Maliepaard, met de kinderen 
Arjen met Elize, Wilmer met Emma, en Sijanne, alsook voor de families Nuij en Maliepaard als wederzijdse 
ouders, alsook ome Kees en tante Mieneke Pikaart. De Heere versterke en troostte en drage hen met Zijn 
eeuwige armen, om ook in de rouw, en in welke gemoedstoestand ook, alles van de Hem te verwachten! 
 

Voort leven we mee met 
- Nel van den Andel, die onlangs een operatie aan haar onderkaak moest ondergaan. 
- Janneke Bezuijen, die de operatie aan haar voet inmiddels achter de rug en heeft in het Zeeuwse Zierikzee 
revalideerde, en nu al weer enige tijd thuis is, maar revalideren gaat allerminst vanzelf. Ze is dankbaar voor alle 
zorg en meeleven, en ook voor de zorg en liefde om de hoek ('t Hoekje)  
- Bert en Marleen Hoek, omdat Marleen na een periode van zo’n 5 weken weer terug is van de Herberg. Wat een 
blijdschap weer compleet te zijn als gezin. Sterkte om rustig aan te doen! 
- Rosita van den Boogaart, want zij ontving onlangs een tweede behandeling middels een injectie om de pijn van 
de beklemde zenuw tegen te gaan. Blijvend sterkte gewenst! 
- Dhr. P. (Piet) Venneman, want hij moest pas toch nog weer worden opgenomen. Hij kreeg het weer te snel 
benauwd, nadat hij uit het ziekenhuis in Dirksland was ontslagen. Inmiddels is hij ook daarvan al weer 

thuisgekomen en heeft hij de beschikking over apparatuur voor extra zuurstof, die hij kan gebruiken, indien 
nodig. Fijn dat de kinderen goed voor u zorg dragen, en zeker ook kleinzoon Rick!  
 

Getrouwd  
Thomas Klepper en Janneke Jacobse mochten elkaar (in het historische pand van het Ouddorpse Raadhuis) 
afgelopen vrijdag 4 april 2025 het ja-woord geven, en de belofte van trouw voor het leven doen. Een gewichtig 
moment, en we wensen hen van harte toe te doen wat de Heere Jezus zegt: Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Mattheus 6:33. We wensen de 
wederzijdse ouders toe om hun (schoon)zoon en (schoon)dochter, te achtervolgen met de voorbeden, opdat ze 
beiden met heel hun hart zullen vertrouwen op Hem Die eens gezegd heeft tegen Thomas, in Johannes 14 vers 
6: Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Op het gebied van de 
gezondheid is er veel gebeurd, zowel bij de bruidegom zelf, alsook bij de moeder van de bruidegom. Onthoud het 
maar: ‘God is getrouw, Zijn plannen falen niet!’ Bruidspaar en wederzijdse ouders: “Want God, de HEERE, is een 
Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in 
oprechtheid wandelen.” psalm 84:12. 
 

Het echtpaar Bos-Hoogendoorn 50 jaar getrouwd 
Het echtpaar Ton en Riet Bos-Hoogendoorn (Vliedberglaan 110, -woongroep 103 3253 VT Ouddorp) mag op 1 
mei 2025 gedenken dat ze 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Een gouden jubileum! Wat een zegen! U 
hebt beiden veel meegemaakt, ook op het gebied van de gezondheid, en het viel niet mee om uw vertrouwde 
plekje in Nieuwerkerk op te geven, alsook de gemeente van Sirjansland. Toch mooi dat we elkaar vanuit die tijd 
hebben leren kennen, toen ik daar pastoraal werk mocht doen. Op die manier was er alvast iets bekends in de 
kerkelijke gemeente van Ouddorp, naast het feit natuurlijk dat uw dochter hier ook mag wonen. In Zoetermeer 
hebt u vele goede herinneringen, waar u samen jaren hebt mogen wonen in de begintijd van uw huwelijk. Ds. G. 
Boer (die in 1969 intrede deed in Zoetermeer) heeft u van dichtbij meegemaakt, zo vertelde u mij. Nou, ik zou 
zeggen: Blijf zijn preken lezen! Op de conferentie in Engeland (april jl.) hoorde ik tot mijn vreugde dat vele 
collega's uit de Hersteld Hervormde kerk zijn preken met graagte lezen! Zo zie je maar, goed geestelijk voedsel 
gaat lang en breed mee! Over Engeland gesproken: als ik het goed begreep, heeft u als bruid nog in Engeland 
gewerkt vroeger, in zo'n Bethesda home, toch? Het zal toch apart zijn om nu zelf zorg te moeten/mogen 
ontvangen. Onlangs was u samen voor het eerst op de contact-middag, toen ouderling Struik de presentatie over 
de Ark hield. Wat kan ik beter zeggen dan: Gaat in, door de smalle poort, in de Ark, en word behouden! Op de 
jubileum kaart stond de tekst: 'Dankt dankt nu allen God!' Dat is het recept, ook voor de toekomst. 
 
Verhuizing  
Vele jaren lang was Elise Mierop een vertrouwd gezicht in Ouddorp, zowel in het dorp, alsook in de Vliegberg, in 
de zorg voor moeder, maar ook in onze gemeente. Echter, door het sterven van haar moeder is er toch het plan 
gekomen om elders te gaan wonen, hoewel ze heel graag in Ouddorp had willen blijven, en geef haar eens 
ongelijk! Als je dan toch in Zuid-Holland gaat wonen, op Goeree Overflakkee, dan wil toch iedereen op Ouddorp 
zitten. Maar het was niet heel eenvoudig om woonruimte te vinden, en het heeft haar doen besluiten om de 



familie banden aan te halen met haar zus in Yerseke. Daar mag ze onder het herder- en leraarschap gaan 
verkeren van onze gewaardeerde collega ds. M. Kreuk. Wij hebben goede herinneringen aan de keren dat hij 
voorging in onze gemeente en wij wensen haar van harte Gods zegen toe in de gemeente van Yerseke en op 

haar nieuwe stek. Vele jaren heeft Elise zich met hart en ziel mogen inzetten voor de zondagsschool, en achter 
de schermen heeft ze heel wat meer werk gedaan dan beseft werd, denk ik. Ook in andere commissies heeft ze 
veel hand- en span diensten mogen verrichten. Maar het zijn niet zozeer de werkzaamheden die ze als persoon 
deed, maar wie ze als persoon zèlf was en ook hoe ze geestelijk betrokken was in en op de gemeente. We zullen 
je missen Elise, we wensen je alle goeds toe en boven alles de nabijheid van de Heere op je nieuwe stek in het 
mooie mosseldorp Yerseke! Zoals je zelf schreef: ‘Waar God leidt, daar voorziet Hij.’ Je kreeg er vrede mee. Fijn 
ook dat je zelf goede herinneringen hebt aan de fijne contacten die er in de afgelopen jaren mochten zijn! Wie 
weet ontvang je nog eens Ouddorpers op je nieuwe plek: Wijngaardstraat 32 4401 CS - Yerseke. 
 
Arend van Holten gaat Ouddorp verlaten. Dat is voor velen toch wel een 
schok. Zo'n 6 jaar geleden (kort na het overlijden van ds. C. van den 
Berg) is hij op Ouddorp komen wonen in de Vijver. Voor de 
medebewoners van De Vijver en het personeel en ook voor zijn ouders is 
het ingrijpend, maar wij en zij hopen dat Arend na verloop van tijd weer 
een op zijn nieuwe plek weer spoedig mag gaan wennen en tot zegen 
mag zijn. Trouwens ook bij ‘Biejoe’ zullen ze Arend zeker gaan missen! 
Velen heeft hij door zijn zeer hartelijke groeten en blijken van 
herkenning (ook op geestelijk gebeid!) tot vreugde en zegen mogen zijn. 
Arend gaat gelukkig niet van het eiland af, dus dat is alvast fijn! 
Voorlopig zal hij tijdelijk bij zijn ouders ds. en mw. Van Holten in Stad 
aan 't Haringvliet inwonen. De psalmverzen die je zijn toegezongen 
zondagochtend 27 april (Psalm 121:1 en 4) vergezelle je op je heel je 
levensweg Arend!  
Wilt u Arend (en zijn ouders) nog een kaart sturen?  
Stuur dat dan naar:  De Redoute 46, 3243 BE - Stad aan 't Haringvliet. 

 

Ook denken we aan Myrthe Tanis, want zij doet mee met het DABAR-werk in Ermelo. Gods rijke zegen voor het 
werk aldaar! 
 

Alle EXAMEN-kandidaten heel veel wijsheid, ijver en volharding en gebed toegewenst, ook voor de komende tijd! 
Spannende tijden, maar niet alleen de examentijd, ook voor wat daarna komt..! De Heere zij met jullie. 
 

Al met al is er weer genoeg gebedsstof, tot bidden en danken. 
Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken. Gedenk elkaar! 
 

Paasviering! 
Graag willen we alle medewerkers en leidinggevenden van de zondagsschool, en vooral de kinderen die hun best 
gedaan hebben met het zingen, met het opzeggen van teksten. 
Vera heeft zelfs een stukje op de harp gespeeld! (dat had ik toch echt niet gedurfd op zo’n jonge leeftijd met al 
die mensen in de kerk!) Het was voor mij de eerste keer in mijn leven dat ik bij een paasdienst iemand op een 
harp heb zien spelen; het doet denken aan David, de harpspeler bij uitstek. De harp dat als instrument afgebeeld 
staat op het orgel (en dat ook ons kerkzegel is) verwijst naar Psalm 43:4 En dat ik inga tot Gods altaar, tot den 
God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God! 
 

4 en 5 mei 

We gedenken hen die geliefden hebben verloren in de tweede wereldoorlog en daarbij mogen we zeker hen niet 
vergeten die Joodse familie leden hebben verloren. We zijn inmiddels al 80 jaar verder, maar helaas helaas is het 
antisemitisme nog niet verdwenen, zelfs niet uit Nederland, en zelfs niet uit de Nederlandse politiek!!! De God 
van Israël lere ons met liefde en volharding bidden voor Zijn volk.  
 

Over het Avondmaal (nogmaals een dringend verzoek!) 
Als kerkenraad zouden we het op prijs stellen om weer met het Avondmaal uit de avondmaalsbekers te kunnen 
drinken. Ook is er al nagedacht over een opstelling waarbij we toch meer met elkaar om één tafel zitten. Wij 
beseffen echter heel goed dat sommige mensen toch liever -om allerhande redenen- gebruik blijven maken van 
de kleine plastic bekertjes, zoals we gedaan hebben. Daarom is onze vriendelijk en dringend verzoek vanuit de 
kerkraad: Wilt u ons laten weten of u liever uit de kleine plastic bekertjes drinkt in plaats van uit de 
Avondmaalsbeker, dan kunnen wij aan de hand van het aantal mensen, nadenken over hoe we die mogelijkheid 
kunnen bieden.  
Dus wilt u dat aan ons doorgeven? U kunt dit aangeven bij de scriba, broeder Christian van Huizen. 
 

Contact middag  
Wat hebben we een fijne middag gehad en ook mooi dat we nieuwe gasten mochten verwelkomen: Fijn dat Ton 
en Riet Bos konden komen. We hopen dat ze nog vaak van de partij mogen zijn, ook al zijn ze reeds op hoge 
leeftijd gekomen. Maar zoals iedereen weet, -ik zal het blijven benadrukken-, is het een middag waar dus 
iedereen, ongeacht de leeftijd,  welkom is. Het is een contact middag, dus voor het nieuwe seizoen D.V. nodig 
vrijmoedig uit! 
Broeders Struik heeft ons behartenswaardige dingen verteld, en ook laten zien. Bepaalde dia’s (van de 
PowerPoint) zullen ons vast nog lang bijblijven, als ook een animatieweergave van hoe het gegaan zou kunnen 
zijn met al die mensen die in de golven lagen te schreeuwen om redding, maar de ark was dicht.  



De geschiedenis van de ark liet Gods geduld zien, want de mensheid kreeg 120 jaar de tijd. En het zal zijn zoals 
in de dagen van Noach. Dus laat ons naar Israël kijken, een teken van Gods trouw, maar ook van de waarheid 
van Zijn woorden, zowel zegen als oordeel. Laten we ons haasten naar de ark als we nog niet binnen zijn en 

anderen mee nodigen. Broeder, nog een woord van hartelijke dank, Hans voor het feit dat je deze middag dit 
met ons wilde delen. 
 
Banner of Truth conferentie in Engeland 
Van maandag 7 tot en met donderdag 10 april was ik in Engeland, om de conferentie mee te maken van de 
Banner of Truth in Yanrfield. Op hoop van zegen dat u als gemeente daar ook weer de vruchten van mag 
plukken! 
Wat was dat een oase, werkelijk! In de eerste plaats de lezingen, maar was het geweldig om tijdens de 
maaltijden mensen te spreken uit allerlei landen: Belarus, Italië, Tsjechië, Inida, Sri Lanka, Australië, Amerika, 
Zuid-Afrika, London(UK), Wales, Schotland en ...Nederland! Die ene Naam van Jezus bond en bindt samen.  
Er was ook een verrukkelijke boekentafel...Vele boeken, doch slechts één koffer, die al volgepropt was, maar ik 
wist niet dat hij toch nog een stuk voller kon!  
Hoe dan ook, van harte toegewenst:  “The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the 
communion of the Holy Spirit be with you all. Amen.”  2 Korinthe 13:14. 
 
Paasgedicht en citaten 
 

In het vroege morgenlicht - komt Gods boodschap tot de Zijnen. -  
Eng'lenmond brengt het bericht - dat de droefheid doet verdwijnen. 

Wat belooft werd is voldaan! - Onze Heer' is opgestaan! 
Zie Hij leeft en Hij komt weer - ten gerichte op de wolken. 
Dan buigt alle knie zich neer, - alle zondaars, alle volken 
treden voor de rechter aan. - Ja, de Heer' is opgestaan! 

Isaäc da Costa (1798-1860) 
 

Er is een opstanding na de dood.  
Laat dit nooit vergeten worden.  
Het leven dat we hier in ons lichaam leven, is niet alles.  
De zichtbare wereld om ons heen is niet de enige wereld waarmee we te maken hebben. Alles is nog niet voorbij 

wanneer de laatste ademtocht is uitgeblazen en mannen en vrouwen naar hun eeuwige thuis in het graf worden 
gedragen.  
De trompet zal op een dag schallen en de doden zullen onvergankelijk opstaan. 
Allen die in de graven zijn, zullen Christus' stem horen en tevoorschijn komen – zij die het goede hebben gedaan 
tot de opstanding ten leven, en zij die het kwade hebben gedaan tot de opstanding ten verdoemenis.  
Dit is een van de grote fundamentele waarheden van de christelijke religie.  
Laten we ons er stevig aan vastklampen en het nooit loslaten. J.C.Ryle 
 
Geen tabloid zal ooit het schokkende nieuws publiceren dat het gemummificeerde lichaam van Jezus van 
Nazareth is ontdekt in het oude Jeruzalem.  
Christenen hebben geen zorgvuldig gebalsemd lichaam, opgesloten in een glazen kist, om te aanbidden.  
Godzijdank hebben we een leeg graf.  
Het glorieuze feit dat het lege graf ons verkondigt, is dat het leven voor ons niet stopt wanneer de dood komt.  
De dood is geen muur, maar een deur. - Peter Marshall 
 
Ten slotte 
Bonhoeffer was de man die wist wat de prijs was voor echte vrijheid. Hij stierf vlak voor de bevrijding, op 9 april 
1945. Hij was slechts 39 jaar toen hij opgehangen werd. Hij was bang voor goedkope genade die hij als volgt 
omschreef: "prediking van vergeving zonder noodzaak van berouw- de doop zonder kerkelijke tucht- avondmaal 
zonder belijdenis- vrijspraak zonder persoonlijk getuigenis- genade zonder discipelschap- genade zonder het 
kruis- genade zonder Jezus."  Dat we 'onze' vrijheid zullen waarderen, op 4 en 5 mei en altijd!!!  
In Pinkster-woorden:  Waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid! 2 Korintiërs 3:17. 
 

Met hartelijke groet, ds. M.C. Schreur 

 

Gemeente nieuws 

Herinnering gemeente BBQ: 
Ook dit jaar worden we als gemeente door ds. en zijn vrouw weer hartelijk uitgenodigd in de tuin van de pastorie 
voor de jaarlijkse gemeente BBQ.  
Deze BBQ-avond zal gehouden worden op 20-06-2025. 
Inloop vanaf 18.00. 18.30 start maaltijd. 
De kosten voor deelname zijn vastgesteld op €18,00 p.p. Voor gezinnen met meerdere kinderen willen we graag 
in overleg in alle redelijkheid een aparte prijs hanteren. 
U kunt zich tot uiterlijk 13-06-2025 opgeven bij Erik Duifhuizen via 0610680147 of mail: chduifhuizen@hetnet.nl 
We hopen dat we onder het genot van een hapje en een drankje op een ontspannen manier mogen genieten van 
en met elkaar, en dat een ieder zich van harte welkom voelt.! 



Agenda, Deo Volente 

Zondagsschool 
De maand april is voorbij, maar wat hebben we bijzonder stil gestaan rondom Pasen. Dit 
jaar mochten we voor en na de dienst een invulling geven en dat hebben we gedaan 
met liederen, teksten opzeggen, 7 kruiswoorden en enige muzikaliteit ten gehore mogen 
brengen. Jullie allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet. Wij als zondagsschool leiding 
zijn blij en hebben ervan genoten dat we met de gemeente en de zondagschool 
kinderen mochten stilstaan bij de Kruisiging en de opstanding van onze Heere Jezus 

Christus. 
 

Binnenkort is het Hemelvaartsdag (29 Mei) en tien dagen later is het Pinksteren (8 & 9 juni). Nadat de Heere 
Jezus teruggegaan is naar Zijn Vader in de hemel, wordt op het Pinksterfeest de Heilige Geest uitgestort. Ook 
dan is er gewoon zondagschool en vieren we Pinksteren met elkaar in de Morgenster. 
 

Ben jij nog nooit geweest bij ons op de zondagsschool? Dan ben je van harte welkom na de morgendienst om 
11.15 en we stoppen 12.00. 
 

Lentegroet van de Zondagschool leiding 
 

Sponsoractie tienerclub Follow Me 
U leest het goed, de jeugdclub -16 heet vanaf nu Follow Me. Het logo laat zien: een Bijbel, een kruis, 
voetstappen en Me met een hoofdletter. De Heere Jezus roept ons op Hem te volgen, de naam van de club is 
bewust gekozen omdat we hopen en bidden dat alle tieners door het Woord wat we onderzoeken en door Gods 

Geest de Heere Jezus, de Gekruisigde en Opgestane zullen ( leren) 
kennen en belijden.  
Wilt u als gemeente ook meebidden? 
DV vrijdagavond 13 juni houden de tieners een sponsoractie voor 
stichting Ontmoeting. Ze blijven hiervoor de hele nacht wakker. In de 
vroege ochtend van zaterdag 14 juni gaan ze voor u als gemeente een 
heerlijk ontbijt maken. Voor € 7,50 pp kunt u komen ontbijten van 8.00 
uur tot 9.30 uur. Verdere gegevens volgen nog. We hopen dat er heel 
veel gemeenteleden komen ontbijten en er veel geld opgehaald gaat 
worden voor stichting Ontmoeting. Uiteraard mag u ook een gift 

overmaken voor deze sponsoractie ( de link hiervoor delen we binnenkort 
in de groepsapp HG Ouddorp)  En wie komt de jeugd de nacht 

doorhelpen om wakker te blijven?? We hopen dat er ook  dan gemeenteleden zullen komen om spelletjes te 
doen, een praatje te maken, een pep-talk dat we wakker zullen blijven  Van harte welkom!! 
 

Tienerclub Follow Me 
Vrijdag 9 mei komen we weer bij elkaar. We willen dan 19.15 uur verzamelen op Hoge Pad 7 en 19.30 uur met 
elkaar vertrekken naar de Kleistee. Daar hopen we met elkaar te zingen en een leuk spel te doen! Vrijdag 23 mei 
komen we weer bij elkaar op Hoge Pad 7.  
We gaan er dan weer een gezellige avond van maken met elkaar. Wanneer de weersverwachting voor 9 mei 
minder is, willen we de activiteiten omruilen. Maar daarover informeren we jullie dan via de app. En ook nu geldt 
weer: neem gerust iemand mee! 

 

Groetjes Erik, Jeanet,  Laurens,  Lisette,  Petra,  Rianne, Rosita, Sem 
Vrouwenkring ‘Sola Fide’ 
De Bijbelstudie van het Boek Ruth is al weer voorbij. We hopen, als vrouwen van de kring, nog een keer samen 

te komen op de afsluitingsavond van het seizoen. Voor nu een terugblik op Pasen. Jezus is haar ontmoet, 
zeggende: “Weest gegroet”. 
Wat een heerlijke paasboodschap hebben we vanuit het Mattheus evangelie gehoord. 
De vrouwen komen in de hof bij het graf van hun Heere Jezus. Met een hart vol van droefheid en rouw. Wat 
gebeurt er dan ontzettend veel in korte tijd! Een aardbeving. Opnieuw een wereldschokkende gebeurtenis. Uit de 
hemel daalt een engel des Heeren neer. Hij wentelt de steen af van voor de opening van het graf. Hij gaat zitten 
en spreekt vertroostende woorden: “Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. 
Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere 
gelegen heeft”. Hij nodigt hen uit in het graf te zien naar de plaats waar de Heere Jezus gelegen heeft. De engel 
geeft hen vervolgens de opdracht het nieuws met haast aan de discipelen te gaan vertellen. Daarbij moeten ze 
ook een opdracht aan hen doorgeven. Welke opdracht? Dat Hij, de Heere Jezus, hen voor gaat naar Galilea. Daar 
zullen zij Hem zien. Wat heerlijk om in de prediking aangespoord te worden om te doen wat de Heere vraagt. 
Hem, de Heere Jezus in gehoorzaamheid te volgen. We hebben gehoord dat Hij Zich dan juist in die weg aan ons 
wil openbaren voor het eerst en steeds opnieuw. In het gehoorzamen maakt Hij Zich bekend. Ze gaan de taak die 
de engel hen geeft niet uit de weg. Ondanks alle gevoelens, gedachten en indrukken die er zijn. En dan...Jezus 
komt hen tegemoet. Hij zegt: “Wees gegroet”. Wat is de Heere Jezus goed voor mensen die Hem oprecht 
zoeken. Zelfs als er verwarring is! De vrouwen vallen voor Hem neer en grijpen Zijn voeten die zo lieflijk zijn 
omdat Hij de vreugdebode is Die behoudenis verkondigt. Spurgeon zegt: Het is een gezegende zaak als het hart 
zo vastbesloten is Christus te vinden, dat het niet gelukkig kan zijn zonder Hem, ja zelfs niet kan leven zonder 
Hem. Ware zoekers zoeken Jezus in de Schriften. Ze zoeken Hem in het horen naar het Woord… Als u gered wilt 
worden, moet u Jezus zoeken en zal Hij u vinden. Maria, die Jezus zoekt, zal Hem zien. 
 

Gebedsmoment 
Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 23 mei 19:00 uur gehouden worden in ‘de Morgenster’. 
 



Psalmzangavond  
Op zaterdag 25 mei 2025 wordt er in Dorpskerk om 19:30 uur een Psalmzangavond met samenzang gehouden 
en met medewerking van: Dutch Baroque Vocal Consort. Onder leiding van: Gerard de Wit, die tevens organist 

op kerk- en kistorgel zal zijn. Solisten zijn: Johanneke de Wit, blokfluiten en Anne-Linde Visser, cello. Presentator: 
Arie de Bruijn, die de muziek in het historisch kader zal plaatsen. Inloop vanaf 19:00 uur. Toegang gratis. 
Collecte. Het programma is te vinden op: https://www.dutchbaroque.nl/product/psalmen-door-de-eeuwen-heen-
2/ 

 

Activiteitencommissie 

Activiteitencommissie – Jaarmarkt D.V. 30 mei 2025 
Inzamelen tweedehandsspullen, kleding en boodschappen 
Complete en goede tweedehands spullen (geen grote meubelstukken of grote elektronica!) voor de tweedekans 
kraam op de jaarmarkt kunnen bij fam. Meijer (Dorpsweg 39a) gebracht worden. Nieuwe of gebruikte (maar nog 
goede) kleding over? Dan kunt u deze schoon inleveren ook bij fam. Meijer (Dorpsweg 39a) en elke 
donderdagochtend voor 11.00 uur in de Morgenster. Ongebruikte boodschappen kunnen nog steeds ingeleverd 
worden bij Anne Heerschap (Cichoreilaan 15) of Daniël van Koppen (Molenblok 15). Mocht er niemand thuis zijn, 

dan kunnen de producten bij de achterdeur gezet worden. Let hierbij op dat de producten een 
houdbaarheidsdatum hebben tot na 30 mei! We hebben er nu nog niet genoeg om de kraam te vullen, dus hopen 
op nog wat boodschappen. 

 

Vrijwilligers  
We zijn blij dat er al veel mensen op onze markt komen helpen, maar we zoeken nog een paar mensen. 
Aanmelden voor een dag(deel) kan nog steeds bij Anne Heerschap via 06-15282494. We hopen aan het eind van 
de dag ook weer met een maaltijd met elkaar af te sluiten, alle vrijwilligers zijn hierbij ook weer welkom. 

 

Uitzoeken kleding 
Op woensdagavond 28 mei starten we om 18.45 uur in de Morgenster met uitzoeken van de kleding die we 
gekregen hebben voor de verkoop.  
Helpt u ook mee? Vele handen maken licht werk! Let op!  
Er is dit jaar geen vrijwilligersavond, de vrijwilligers worden via de app op de hoogte gebracht met wat er van 
hen verwacht wordt. 
 

Hulp gezocht voor het opzetten van de kramen 
Op donderdag 29 mei willen we de kramen voor de markt weer opzetten. Ook halen we alvast de spullen op bij 
familie Meijer en zetten we alvast wat spullen klaar in de Morgenster, zodat we die op 30 mei makkelijk naar 
buiten kunnen brengen. Dit is ons eerdere jaren goed bevallen, omdat het op de ochtend van de markt zelf al 
druk genoeg is. Wilt u ons weer helpen? We starten om 13.15 uur en met genoeg hulp is deze klus snel klaar!  

 

Lekkers voor de catering 
We zoeken nog mensen die lekkere dingen willen bakken die we bij de catering kunnen verkopen. Dus bakt u 
heerlijke cake, koek of lekker gebak, dan willen we dat graag verkopen voor bij de koffie. Neemt u dit dan op 30 
mei mee naar de markt? Het is fijn als dat er om 9.00uur is! 

 

Fotoshoot 
Margretha Aleman (M A Fotografie) maakt tijdens de markt in een shoot van ongeveer 15 minuten mooie foto’s 
van stellen, zwangere, kinderen en gezinnen.  
Kosten zijn € 25,- inclusief 3 fotobestanden. Dit gehele bedrag komt ten goede van de kerk! Achteraf zijn er nog 
meer fotobestanden bij te bestellen.  
Er wordt gezorgd voor een setting met een lichte achtergrond, leuk bankje en voor de kinderen leuke attributen 
zoals een stoeltje of krukje.  
Vooraf reserveren is handig, vol = vol! Om een plekje te reserveren kunt u een bericht sturen naar 
Margretha: 06-52266725. Kijk voor meer informatie op www.mafotografie.nl 
 

Kinderactiviteiten 
We hebben leuke plannen om dit jaar een kinderplein in te richten, de kinderen kunnen een strippenkaart kopen 
en hiermee een aantal spellen doen, aan het eind kunnen ze deze inleveren en ontvangen ze een presentje. We 
bedanken onze sponsoren die dit kinderplein mede mogelijk maken en hopen dat er veel kinderen gebruik van 
zullen gaan maken! 

 

Betaalmogelijkheden tijdens de markt 
Bij de (meeste) kramen is het tijdens de markt mogelijk om digitaal te betalen, maar neem, voor als de techniek 
niet goed werkt, voor de zekerheid ook voldoende contant geld mee zodat u uw inkopen kunt doen. 

 

Adopteer een kraam 
In de vorige Kleine Kracht is het adopteren van een kraam al benoemd, maar graag 
herinneren we u nog aan deze mogelijkheid! Mocht u uw steentje bij willen dragen, dan is er 
een mogelijkheid om voor €15,- een kraam te sponsoren. Ook bedrijven kunnen al vanaf 
€25,- sponsoren, graag in dit geval uw bedrijfslogo mailen naar 
activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl, dan wordt u op ons sponsorbord genoemd. 
Adopteren kan door het bedrag over te maken op ons rekeningnummer IBAN: NL18 RABO 
0146 3826 25 t.n.v. Activiteitencommissie Hervormde Gemeente Ouddorp o.v.v. adoptie 
kraam of door de brievenbus op Chicoreilaan 15 of Molenblok 15 of via onze QR-code. 
  

https://www.dutchbaroque.nl/product/psalmen-door-de-eeuwen-heen-2/
https://www.dutchbaroque.nl/product/psalmen-door-de-eeuwen-heen-2/
http://www.mafotografie.nl/


Tot slot  
We hopen, naast de vrijwilligers, ook heel veel gemeenteleden op onze Jaarmarkt van vrijdag 30 mei te 
ontmoeten. De markt start om 9.00 uur en eindigt om 15.30 uur. Er zijn veel kraampjes met allerlei producten: 

handgemaakte keramiek, bakmixen, babykleding, kaarten, tuinplanten, kaas, fruit, gezondheids- en 
huishoudproducten, sieraden, speelgoed, boeken, de tweede handskleding en spullen, brocante enzovoorts. Ook 
het evangelisatieteam is weer aanwezig! U kunt heerlijk neerstrijken op ons terras met wat lekkers te drinken en 
een heerlijk bakje kibbeling, wafel, broodje hamburger, patat of iets lekkers bij de koffie. Kortom voor elk wat 
wils, iedereen is van harte welkom en wij kijken uit naar uw komst! 
 

Ledenadministratie 

Verjaardagen 
Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier 
geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen. 
  1 mei ~ 70 jaar, Mevr. J. Frik Hermansweg 28, 3253BG. 
  4 mei ~ 89 jaar, Mevr. P. Pleisch-Poldervaart Kelderweg 58, 3253TD. 
  8 mei ~ 76 jaar, Mevr. A.M.G. van der Bok-Deenik Hoge Pad 107, 3253BH 
  8 mei ~ 77 jaar, Dhr. T. Grinwis Zeebrekersweg 23, 3253VS. 
10 mei ~ 78 jaar, Mevr. S.M. Klooster-Kanis  Wilhelminaweg 29, 3253BW. 
12 mei ~ 77 jaar, Dhr. J.A. Nauta Julianaweg 36, 3253BL. 
12 mei ~ 72 jaar, Dhr. C. Boelaars Diependorst 24, 3253VB. 
21 mei ~ 76 jaar, Mevr. E.A. Tanis-van der Wende Oudelandseweg 46 m, 3253LP. 
29 mei ~ 70 jaar, Dhr. C.A. van Dijk Oudelandseweg 23, 3253LN. 
 

Ingeschreven 
- Mevr. C.E. Troost-Hendrikse 
- Fam. Grinwis 
- Dhr. en mevr. Witte 
- Dhr. J.A. Bakelaar 
 
Uitgeschreven 
- Mevr. J. de Graaf-van der Wagt 
 
Verhuisd 
- Fam. van Wijk van Stationsweg 29 naar Havenweg 26 

 
Verantwoording van uw gaven  

 

 
Over de periode van 1 t/m 31 maart is het volgende ontvangen: 

 

Kerkrentmeesterlijk beheer  
Kerkrentmeesters    1.456,81 
Bijdrage energie  1.078,71 
Biddagcollecte 2025  4.917,65 
Giften opknappen Morgenster  5.500,00 
Kerkbalans         20.550,00 
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 33.503,17 
 

Diaconie 
GZB voorjaarscollecte, 2 maart 389,90     
Project 10 27, 9 maart 244,36 
Biddagcollecte, 12 maart                                      1.444,95  
Kerkelijk verenigingswerk, 16 maart 246,35 
Stg. Kom Over en Help, 23 maart 236,75 
Stg. In de Rechte Straat, 30 maart  237,40 
Gift Diaconie  100,00 
 

Totaal diaconie  € 2.899,71 
Kerkrentmeesters en diaconie samen   € 36.402,88 

 

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.476,00 
 
Verjaardag fonds 2025 
Stand vorige keer  430,00 
Ontvangen     140,00 
Totaal € 570,00 
 

Kleine Kracht 20e jaargang 
Stand vorige keer  849,00 
Aan giften          70,00          
Totaal  € 919,00 

 



 
Een atheïst zei eens tegen een christen: ‘Er is geen God.  
En ik zou niet weten hoe u mij zou moeten overtuigen dat God wel bestaat. 
Overtuigen nee dat zal niet gaan. 
Maar de christen zei tegen de atheïst: ‘Ik zou een heel lang antwoord kunnen geven en veel moeite kunnen doen 
om allerlei argumenten naar voren te brengen. 
Aan de andere kant kan geeft de Bijbel zelf ook antwoord.  
Daarin is namelijk al lang over u gesproken.’  
‘Over mij gesproken in de Bijbel?’ vroeg de atheïst verbaasd. 
 ‘Ja, van u’ antwoordde de christen: ‘In Psalm 53 staat: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.” 
 

1. Wat vind je van dit verhaal? 
2. Zou je het op deze manier zeggen tegen een ongelovige? Waarom wel / niet? 

 
Kerkrentmeesters  
 

Jaarrekening 2024 

De jaarrekening over 2024 van het college van de kerkrentmeesters ligt voor de leden van de gemeente vanaf 12 
mei 2025 gedurende een week bij de scriba ter inzage. Alle leden kunnen tot en met 22 mei 2025 hun mening 
schriftelijk bij de scriba kenbaar maken. Voor het inzien van de rekening graag telefonisch contact opnemen met 
de scriba voor het maken van een afspraak. De verkorte versie van de rekeningen treft u hierbij aan. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voor onze jongeren 
 

Geen zorgen 
Wat kun je je een zorgen maken.  
Om de grote thema’s in de wereld, of juist heel dicht bij in jouw leven.  
Misschien heel praktisch over wat je aan moet trekken, maar het kan je ook heel persoonlijk raken.  
Bezorgd over een vriend of vriendin waar het niet goed mee gaat, ouders die ruziemaken, of dat je vriendschap 
wel standhoudt.  
Jezus kan makkelijk praten, als Hij zegt niet bezorgd te zijn, Mattheüs 6 vers 25. 
Weet U wel wat er in mijn leven allemaal speelt?  
Ja, zegt Jezus dat weet Ik.  
Kijk maar eens naar boven, naar al die vogels in de lucht, God zorgt ervoor!  
Er groeit voedsel voor hen, ze krijgen materiaal voor een nest.  
Als God voor hen zorgt, dan toch zeker ook voor jou?  
Leg alles bij Hem neer, gooi je rugzak leeg.  
In Zijn koninkrijk hoef je niet bezorgt te zijn.  
Wat een bemoediging!  
Het helpt mij iedere dag weer om alle zorgen bij Hem te brengen.  
 

Puzzel, de schepping       
Streep de woorden door in de streeppuzzel. Er blijven dan vier woorden over.  
Uitkomst: God……………………………………….was. 
 

aarde 
kennis  
spijze 
Adam 
licht 
sterren 
boom 
maan 
stof 
dag 
man 
vee 
dier 
nacht 
vrouw 
Eva 
ribben 
ziel 
hemel 
rust  
zon   
hof  
slaap  
 

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp.  
Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com 

 
Zending en Evangelisatie 

 
Zending’s middag voor de kinderen 
Op 7 mei is er weer een zendingsmiddag in de Morgenster, waar 
we jou voor uitnodigen. Deze keer komen ds. den Hartog en zijn 
vrouw vertellen over hun zendingswerk in Afrika. Ze wonen in 
Zimbabwe. Weet jij waar dit land ligt? Het is echt heel ver weg! De 
zendingsmiddag begint om 4 uur. Na het luisteren, gaan we samen 
patat eten. Het is om half 6 afgelopen. We hopen je te zien! En…. 
neem gerust een vriend of vriendin mee! 

Groetjes van de zendingscommissie 
 

Zending’s avond  
Wij (Willem-Henri en Ditteke den Hartog) voelen ons helemaal thuis in Afrika. In 2008 zijn we door de GZB 
uitgezonden naar Namibië om ons daar in te zetten voor het theologisch onderwijs. Sinds 2017 begeleiden we het 
werk van de GZB in diverse landen in de regio, de afgelopen jaren vanuit Malawi en sinds juli 2023 vanuit 
Zimbabwe. God bouwt Zijn Koninkrijk door mensen. Het is een voorrecht om hierbij ingeschakeld te worden om 
op het juiste moment richtwijzers te zijn naar Jezus. Als christenen zijn we geroepen om in woorden en daden 
het Evangelie te delen. Niet iedereen kan zendingswerker worden, maar betrokken zijn bij Gods wereldwijde kerk 
kan heel concreet door als Zendingsmaatje ons werk te steunen. Doe je mee?  
Graag vertellen we daar meer over op woensdag 7 mei. Aanvang 19.30 uur in ‘De Morgenster’ 

z h e m e l a z o n 

a d a m v i d g s a 

a v e e a c a h t c 

r u s t d h g o e h 

d k p a s t o f r t 

e e ij v r o u w r t 

h n z i e l d i e r 

e n e t g m a a n o 

r i b b e n e m a n 

d s l a a p b o o m 

mailto:jeannetmeijer@hotmail.com


Open dag Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden. 
Op zaterdagmorgen 10 mei 2025 te 10:00 uur –  ca.12:00 uur is iedereen van harte welkom 

Door emeritus hoogleraar  

prof. dr. G.C. den Hertog 

wordt in het verenigingsgebouw “De Hoeksteen” aan de Ring 13 te Middelharnis een lezing 

verzorgd met als thema: 

OORLOG EN VREDE. 
Maak op deze morgen kennis met de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden.  

Het is een laagdrempelige eenjarige basiscursus van ca. 20 avond lessen, die op woensdag gegeven wordt vanaf september tot 

en met april van 19.00 uur tot 21:45 uur waarin de vakken, Oude Testament, Nieuwe Testament, Dogmatiek, Ethiek, 

Kerkgeschiedenis, Oecumenica en Praktische Theologie door verschillende docenten worden behandeld.  Docenten van deze 

cursus zijn momenteel: ds. T. Beekman, ds. N.A. Donselaar, ds. S.A. Doolaard, ds. P.B. de Groot, ds. P.L. de Jong, ds. J.C. 

Klein, ds. A. Vastenhoud, ds. G.J.H. Vogel en de cursusleider ds. A.L. Molenaar. 

Deze cursus is verrijkend en leerzaam. Een cursus die de blik verbreedt en de onderlinge banden versterkt. 

Met de deelnemende cursisten wordt u uitgenodigd om deze lezing bij te wonen Van de belangstellenden wordt een geringe 

vergoeding van € 5,00 gevraagd.  

De nieuwe cursus vangt op woensdag 10 september 2025 aan. Voor actuele informatie kunt u ook de website: 

www.cursustvg.nl raadplegen.  

 
Kerkdiensten 

 
Zondag 11 mei 2025  
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: ds. M.C. Schreur  
Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 18 mei 2025  
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: ds. L.W. den Boer, Goedereede 
Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 25 mei 2025  
  9:30 uur: prop. S. van den Berg, Rotterdam 
18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Stichting Hulp Oost-Europa. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Donderdag 29 mei 2025 Hemelvaartsdag 
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Stichting Stephanos. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 1 juni 2025  
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 
Oppasrooster mei 2025  
11 mei – Nelie, Rebecca en Rhodé 
18 mei – Myrthe, Eline en Annelein van Koppen 

25 mei – Margriet, Femke en Emma van der Giessen 
01 juni – Elma, Rebecca en Elise 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Themadag ‘Leven met verlies’ voor jongvolwassenen  
Het is enorm heftig om een vriend, vriendin, broer, zus of ouder te verliezen als je nog jong bent. Alsof een van 
de ankers van je leven is weggevallen. 

  

Speciaal voor jongvolwassenen organiseert de Herberg daarom op 14 juni een themadag ‘Leven 
met verlies’. 

 

Je krijgt waardevolle tips, inzichten uit de Bijbel en verdieping rond de thema's verdriet en rouw. Er is ruimte voor 
ontmoeting met lotgenoten en we zullen ook op een creatieve manier het verlies zichtbaar en voelbaar maken. 
De dag wordt geleid door professionele medewerkers van de Herberg.  
Ben jij (ongeveer) tussen de 18-30 jaar en voel je je hierdoor aangesproken? Dan nodigen we je van harte uit! 
Ken je iemand voor wie dit een waardevolle dag zou zijn? Stuur deze informatie dan gerust door. Voor meer 
informatie en aanmelden, ga naar www.pdcdeherberg.nl. 

 

http://www.cursustvg.nl/
http://www.pdcdeherberg.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GZB Nieuws  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondernemersbijeenkomst D.V. 21 mei 

Op D.V. woensdag 21 mei 2025 organiseert de GZB een inspirerende bijeenkomst voor ondernemers 

in het iconische Heineken Gebouw in Rotterdam. De middag biedt ontmoeting met andere 

ondernemers, een indrukwekkende update uit Congo van Mark Godeschalk over zending in 

conflictgebieden en informatie over het MissiePartner-netwerk. Ook is er een exclusieve rondleiding 

door het gebouw en een afsluitende netwerkborrel. Aanmelden kan tot 14 mei. 

Kijk voor meer info en aanmelden op gzb.nl/evenementen/ondernemersbijeenkomst 

  

file:///C:/Users/Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RRLHPTT0/gzb.nl/evenementen/ondernemersbijeenkomst


 

 

Helpt u mee het Evangelie wereldwijd zichtbaar te maken? 

 
We hebben dringend behoefte aan zendingswerkers die zich willen inzetten in Gods wereldwijde kerk. 

Er staan al langere tijd diverse vacatures open: 

 

• Nieuw: Projectleider zondagsschoolmateriaal Zimbabwe 

Help kinderen groeien in geloof door samen met de kerk in Zimbabwe materiaal te 

ontwikkelen en te verspreiden. 

 

• Docent Theologie Albanië 

De kleine en kwetsbare kerken in Albanië en Kosovo hebben behoefte aan goed opgeleide 

kerkleiders. Ben jij theoloog en lijkt het je een mooie uitdaging? Je bent meer dan welkom! 

 

• Vrijwilligersfunctie: Diaconaal gesprekspartner 

Ondersteun diaconieën in Nederland bij hun betrokkenheid op diaconale zending wereldwijd. 

Een prachtige kans om als vrijwilliger van betekenis te zijn!  

 

• Arts in Centraal-Azië om mensen in afgelegen gebieden toegang te bieden tot goede 
gezondheidszorg.  
 

Bekijk alle openstaande vacatures op gzb.nl/allevacatures. 
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Mark en Corine Godeschalk: “We zijn niet geroepen om comfort na te jagen” 
 

Plotseling je koffers pakken, huis en werk achterlaten en niet weten wanneer je terug kunt. Voor 

zendingswerkers Mark en Corine Godeschalk en hun drie kinderen was dit opnieuw realiteit. Ze wonen in Bunia, 

in het noordoosten van Congo, waar spanningen rond grondstoffen, stammenconflicten en geopolitieke belangen 

voor grote onveiligheid zorgen. In februari werden zij preventief geëvacueerd naar Oeganda. Inmiddels zijn ze 

weer thuis. Hoe hebben zij deze periode ervaren en wat kan de Nederlandse kerk hiervan leren? 

 

Citaat uit interview Alle Volken: 

 

Wat kunnen wij leren van Congolese christenen? 

Mark en Corine: “Congolese christenen zijn gewend aan moeilijkheden en lijden in het leven. In Nederland lijkt 

het soms alsof we lijden zoveel mogelijk vermijden. We houden vast aan ons comfort en staan niet graag stil bij 

nare situaties ver weg. Maar hier leren we juist dat christen-zijn óók betekent het lijden onder ogen zien en het 

met Gods hulp te dragen. Congolezen vertrouwen op God - zelfs in situaties waarin ze geen uitweg zien. Wij 

geloven dat de kerk in Nederland hier veel van kan leren: om naast mensen te staan die lijden en hen niet te 

ontwijken.” 
 

Het verhaal van Mark en Corine is te lezen in het nieuwe nummer van Alle Volken, het 

magazine van de GZB. Wilt u meer inspirerende verhalen lezen uit Gods wereldwijde kerk? 

Lees het blad online via gzb.nl/allevolken of meld u aan om het blad drie keer per jaar 

thuisgestuurd te krijgen. 
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Bidden voor het zendingswerk, nu ook via Donkey-Mobile! 

Het zendingswerk kan niet zonder uw gebed. Op gzb.nl/gebed vindt u voor elke dag een concreet gebedspunt. 

Bidt u mee? De GZB-gebedspunten zijn nu te integreren in je Donkey Mobile gemeente-app! Ontvang via de 

app dagelijks een gebedspunt met foto. Ga naar gzb.nl/toolbox/gebedspunten voor meer informatie. 
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