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Overdenking 

Komt laat ons aanbidden.. die Koning! 
De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de 
rechterhand Gods. Markus 16: 19. 
 

Al hoger en hoger stijgt de Heere Jezus in de lucht.  
En daar staan ze, alle elf; of er nog meer mensen op een afstand of van dichterbij hebben gekeken, dat 

weten we niet zeker. De nadruk valt hier op de eigen discipelen van wie de Jezus op een bijzondere manier 
afscheid neemt.  

Zijn laatste woorden waren dat Hij alle macht had ontvangen in de hemel en op aarde, en dat Hij bij hen 

zou zijn tot aan het einde van de tijden, de voleinding der wereld. 
Daarbij klonk ook een opdracht om heen te gaan in de wereld om volken te onderwijzen en te dopen. 

(Mt.28) Bij dat alles gaf Hij nog een opdracht en een belofte: ze moesten in Jeruzalem blijven en daar 
wachten en daar bidden totdat de belofte van de Vader zou komen, de kracht uit de hoogte. (Hd.1) Zo 

staren ze hun zeer geliefde Meester na. 
Het is Koningsdag, maar ook kroningsdag! 

 
Nee, hoe lief Hij hen ook had, de Heere Jezus wilde en kon niet terug; de hemel trekt harder dan de aarde; 

Hij mag naar huis, Hij mag weer naar het Vaderhuis, bij Zijn God en Vader zijn, met ziel en lichaam.  

Het is allemaal maar met menselijke woorden gezegd, maar zo komt de HEERE ook tot ons, opdat wij er 
iets van zullen begrijpen en het wonder van de hemelvaart zullen leren waarderen. God openbaart dit alles 

opdat we ook zullen bedenken hoe groot het is dat Hij die ereplaats kreeg aan de rechterhand van de 
Vader, en dat alles nadat Hij mens werd! 

En vanaf die plaats doet Hij Zijn goddelijk werk als de Voorspraak, de Verzoener, de hemelse Advocaat, om 
tussen te treden, en om Zijn doorboorde handen de Vader te laten zien en te zeggen: `Vader, vergeef 

hem, Vader, reken haar deze zonde niet toe, want Ik heb de prijs betaald, in opdracht van Uzelf!  
 

Maar hoe zal dat Evangelie bekend worden? 

Hoe zullen de mensen met kracht versterkt worden in de inwendige mens om die boodschap te gaan 
brengen aan mensen die het helemaal niet willen horen, en die vanuit zichzelf helemaal niet geïnteresseerd 

zijn, en hun eigen afgoden hebben?  
Juist, daarom moesten ze bidden en na die bid-tien-daagse, kwam het antwoord: 

Gods Geest werd uitgestort! Wat de Vader belooft, dat geeft Hij ook! 
 

Bij de doop van de Heere Jezus kwam de Heilige Geest in de gedaante van een duif, maar nu komt de 
Heilige Geest in de gedaante van vuur, en het geluid van een geweldige gedreven wind, en Hij openbaarde 

Zich door het taalwonder, waardoor ieder de Pinksterboodschap verstond. 

 
En onthoud het goed: Wat is het eerste dat Petrus doet, als hij vervuld is met de Heilige Geest?  

De dwaling weerleggen en de Schriften, de profetieën uitleggen en daarna het Evangelie verkondigen!  
Vandaar dat die eeuwenoude psalmregels nog steeds zo razend actueel zijn: 
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'Heer' ai maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend' !!!  

 
En wat doet de Geest? Hij leidt ons naar het Woord.  

En daarin doet Hij ons zoeken, graven en de schat in de akker vinden.  
Wat een heerlijke dag is dat geweest, al die honderden, ja duizenden komen tot bekering op grond van het 

woord dat Petrus mag verkondigen.  
Al die mensen waren zeer waarschijnlijk al wel besneden, maar niet gedoopt, en nu krijgen ze dat 

onbloedige teken van het nieuwe verbond: drieduizend mensen worden gedoopt.  

En dan klinkt dat heerlijke woord, waarvan de echo nog steeds de rimpelingen in het doopwater 
veroorzaakt: 'want u komt de belofte toe, en uw kinderen!' 

De hele dag heeft God Zijn armen uitgestrekt naar ongehoorzame weglopers! (Jes.65) 
Laat ons bidden om een gezegende Hemelvaartsdag, alsook een zeer gezegend Pinksteren, met de 

woorden en het gebed in ons hart: 
 

Heer! Ik hoor van rijken zegen, Dien Gij uitstort keer op keer; 
Laat ook van dien milden regen, Dropp’len vallen op mij neêr; 
Ook op mij, ook op mij, Dropp’len vallen ook op mij! 
 
Ga mij niet voorbij, o Vader! Zie hoe mij mijn zonde smart. 
Trek mij met Uw koorden nader, Stort Uw liefd’ ook in mijn hart; 
Ook in mij, ook in mij, Stort Uw liefde ook uit in mij! 

 
Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan: Gij geeft blinden de ogen weêr; 
Wil, o, wil nu bij mij stilstaan, Werk in mij met kracht, o Heer! 
Ook in mij, ook in mij, Werk ook door Uw kracht in mij! 

 

Wat doet de Heilige Geest? Hij legt ons aan de beademing, en brengt het hemelse infuus in, opdat ons hart 
het bloed van Christus in zich op zal nemen, om ons te reinigen  van alle zonden, en opdat de 

kwaadaardige zonde-cellen onschadelijk worden gemaakt en vernietigd. Daarmee gaat deze Goddelijke 
Cardioloog en Hematoloog door tot op de laatste dag van de christen. En dan is de laatste zonde eruit en 

overwonnen! 
Dan klinkt nooit meer de verzuchting: 'O, ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van de 

dood?' 

Nee...!!! Daar klinkt alleen de lofzang: 'Ik dank God, door Jezus Christus.. Lof zij het Lam Dat met Zijn 
bloed ons kocht, om eeuwig voor Hem te leven! 

Ten slotte nog drie vragen:  
    1. Is uw hart gericht op de hemel?  

    2. Beseft u dat u geen twee heren kunt dienen? (God èn de mammon, of welke afgod 
        dan ook) 

    3. Weet u wel dat u uw - en jij jouw hart dat totaal ongeschikt is voor de hemel, en vol 
        afgoderij en aardsgezindheid, toch mag neerleggen aan de doorboorde voeten van 

        de Heere Jezus Christus, en Hem mag vragen dat hart te reinigen en te vernieuwen? 

Toch nog een vierde vraag: Heb je dat al gedaan? 
Er is haast bij, want we weten de dag van ons sterven, noch de dag van de Jezus' wederkomst niet...!!! 

Ouddorp, ds. M.C. Schreur 
 

Uit de pastorie  
 

65 jaar getrouwd 
Het echtpaar Moerkerk-Breen (Molenweg 18a, 3253 AM - Ouddorp) mocht afgelopen zondag 25 mei 

gedenken dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Zestig jaar in de echt verbonden, dat is al 

een diamanten jubileum, maar dan er nog vijf jaren bij gekregen! Uw huwelijk werd destijds kerkelijk 
bevestigd door ds. J. van Vliet, die toen nog maar enkele maanden in Ouddorp stond. Zo ging u het 

huwelijksbootje in, niet beseffend dat uw scheepje na 65 jaar nog steeds mocht varen. Ik zou zeggen: blijf 
de kruisvlag hoog in top hijsen, al is het vlaggendoek hier en daar misschien wat rafelig geworden door de 

tand des tijds, maar blijf het van de Heere verwachten! Hij zij u nabij met uw kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen! Wat een mooi cadeau was dat van hen: een verrassende felicitatie in het Eilanden 

Nieuws! En wat een zegen dat u de gezondheid nog hebt om naar de kerk te mogen gaan. Gods zegen 
voor u en uw nageslacht. Verblijd u met de blijden, gemeente! 

 

Onze zieken 
Dhr. Wiek van ’t Zelfde onderging vrijdag 23 mei een katheterisatie, waarbij enkele stents zijn geplaatst 

zijn. De ingreep is voorspoedig gegaan met het beoogde resultaat. Hij en Cocky mogen in dankbaarheid 
hun weg vervolgen, maar achterom kijkend, hebben ze de laatste tijd veel te verwerken gehad. De Heere 

verkwikke jullie naar ziel en lichaam! 
 



Janneke Bezuijen heeft te horen gekregen dat er toch weer een ontsteking geconstateerd. Waarschijnlijk 

heeft dat te maken met de ijzeren pen die uit haar voet is gehaald. Dat betekent weer minder 
bewegingsvrijheid, omdat haar been weer extra rust moet hebben. We wensen haar opnieuw veel sterkte! 

Romeinen 12:12 Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. 
 

Overleden 
Mw. Maja Bakelaar (Stenenbaak 40, 3253 VR Ouddorp) overleed zondag 18 mei 2025 op de leeftijd van 63 

jaar. De familie blijft bedroefd achter, maar ze zijn dankbaar voor hetgeen Maja voor hen als zus en tante 

betekend heeft. De begrafenis heeft op vrijdag 23 mei plaatsgevonden in besloten kring. We wensen de 
familie Gods zegen en nabijheid toe. 

 
De familie Lodder wensen we sterkte in verband met het verlies van hun man en vader, want op 15 mei 

2025 overleed Cees Lodder. Cees kwam in de tijd van ds. Van den Berg vaak naar de weekdienst en 
bezocht ook vele jaren de gebedskring in de Morgenster. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, Marijke 

Lodder-Verhagen, die nu als weduwe alleen verder moet. Ook de kinderen Ingrid, Remco en Marije met 
hun geliefden en de kleinkinderen wensen, samen met moeder, de genade en troost van de Heere toe. De 

begrafenis heeft woensdag 21 mei plaatsgevonden, na de rouwdienst in de Gereformeerde kerk aan de 

Dorpstienden. 
 

Thomas en Janneke Klepper wensen we van harte Gods zegen en troost toe, omdat de vader van Janneke 
(Willem Jacobse) donderdag 22 mei 2025 is overleden. Dat is aangrijpend. Op vier april mocht hij nog 

meemaken dat zin dochter Janneke trouwde met Thomas, en nu hebben ze als pas getrouwd echtpaar al 
een vader en schoonvader moesten verliezen. Denk aan die prachtige Naam van de HEERE in de psalmen: 

een Toevlucht. Schuil bij Hem om troost en genade! 
 

Belijdenisdienst 

Op tweede Pinksterdag hoopt Sem Dijkshoorn (Parklaan 30, 3253 CA-Ouddorp; doopnaam: Christiaan 
Simon, geboren 14 augustus 2006, te Zoetermeer) zijn ja-woord te geven en dus geloofsbelijdenis te doen. 

We wensen hem alvast sterkte en zegen toe.  
Wilt u hem gedenken in uw gebeden? 

 
Avondmaal weer uit gezamenlijke bekers..?! 

Als kerkenraad hebben we tot nog toe geen bezwaren gehoord, maar ik weet dat er wel bezwaarden zijn.  

Laat het ons alstublieft even weten via mail of schriftelijk, zodat we kunnen inventariseren voor hoeveel 
mensen we hier rekening mee moeten houden.  

U kunt dit aangeven bij de scriba, broeder Chr. van Huizen: Julianaweg 22, 3253BL-  Ouddorp. U kunt ook 
mailen naar: vanhuizen@msn.com 

 

Alle Examenkandidaten: Jullie zijn (bijna allemaal) klaar denk ik. 
En anders (ook voor een herexamen) heel veel wijsheid, ijver en volharding en gebed toegewenst! 

Spannende tijd... afwachten: geslaagd of gezakt...! 
De Heere zij met jullie. 

 
Ten slotte 

Juni... de maand van Pinksteren en de afsluiting van het kerkelijk jaar.  
Juni zal voor ons als ouders ook de maand zijn waarin onze dochter Lydia hoopt te bevallen. We zijn 

benieuwd en wachten in spanning af.  
De Heere zij haar en haar man Jan nabij. 

De laatste maand van het eerste half jaar is bijna aangebroken. 
Zo is er alweer een maand voorbij gevlogen... Ieder die dit lezen kan, heeft een tastbaar en leesbaar bewijs 

(!) van Gods geduld. Hij gaf u en jou weer 30 keer 24 uur = 720 uur genadetijd. 

Wat is de Heere goed. O, dat je achter elke bladzijde van de Bijbel die uitgestrekte armen zou zien, die je 
toeroepen: Komt naar Mij toe met al je vermoeidheid je lasten, je zonden, je pijn, alles wat je beklemt en 

benauwt. 
Hoor Zijn stem: Laat Mij uw Redder en Koning zijn...! 

 
Met hartelijke groet, ds. M.C. Schreur 

Gemeente nieuws 

Openstaande vragen van de gehouden gemeenteavond van 19 maart 2025 

Hierbij de vragen die tijdens de gemeenteavond gesteld zijn en waar we als kerkenraad toen nog geen 

passend antwoord op konden geven. Deze vragen zijn in de laatste kerkenraadsvergaderingen behandeld 
en bij dezen informeren we u hierover. 

 
Vraag: Is het mogelijk om weer te gaan collecteren met de collectezak? 
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Antwoord: Omdat besloten is de galerijen open te houden ook in de wintermaanden, is het vanuit praktisch 
oogpunt lastig om met de collectezak door de banken te gaan. We blijven dus collecteren bij de uitgangen. 
Vraag: Is het mogelijk om van het bedrag van de vrijwillige bijdrage ook een gedeelte kerkmunten te 

verkrijgen? 
Antwoord: Ja, dat is zeker mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met kerkrentmeester Pieter van der 
Giessen. Mobiel: 06 19311646. Ook voor vragen over periodieke giften en hoe u belastingvoordeel kunt 
krijgen, door deze gift voor 5 jaar vast te leggen, kunt u bij hem terecht. 
Vraag: Kan bij de Avondmaalsviering de gezamenlijke tafel weer gebruikt worden en de beker weer worden 

doorgegeven? 
Antwoord: Als kerkenraad hebben we het voornemen om het Heilig Avondmaal weer te vieren zoals we dat 
gewend waren voor coronatijd, dus gezamenlijk rond de tafel. Voor het gebruik van de avondmaalsbeker is 
aan u als gemeente gevraagd of daar bezwaren tegen zijn. Als die bezwaren er zijn kunnen we daar 
wellicht een passende oplossing voor vinden. Heeft u er bezwaar tegen? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit 
door te geven aan de scriba. 
Vraag: De gemeentezang wordt besproken, het is soms ongelijk, er wordt niet meegezongen met het orgel. 
Ook was er een vraag of er ritmisch gezongen kon worden.  
Antwoord: Als we allen bij elkaar zouden zitten en niet verspreid door de kerk en op galerijen zou dit de 
gemeentezang zeker ten goede komen. We hebben besloten om tijdens de erediensten niet ritmisch te 
gaan zingen. Laten we allen proberen om goed het orgel te volgen om zo tot gemeentezang te komen die 
de eredienst toekomt. 
Vraag: Zijn de collectedoelen vastgesteld voor het hele jaar? 

Antwoord: Ja, er is een collecterooster voor het hele jaar vastgesteld. Er is nog een aantal doelen niet 
ingevuld zodat er ruimte is om die te gebruiken daar waar nood is. Vragen en tips voor de collectedoelen 
horen we als diaconie graag van u als gemeente. 
Vraag: Kan er weer koffiedrinken na de dienst worden ingevoerd? 

Antwoord: Het koffiedrinken na de dienst en de mogelijkheid tot ontmoeting heeft zeker onze aandacht en 
zal daar waar mogelijk uitgevoerd gaan worden al is dat niet altijd mogelijk in verband met de 
zondagsschoolkinderen. 
Zijn er nog vragen bij u neem dan gerust contact op met uw predikant, wijkouderling of scriba. 
 

Vooraankondiging: Spreker en jongerenwerker Laurens Snoek! 

Het is nog ver weg, maar voordat je het weet is het zover Deo Volente: 
Op 18 september hopen we alsnog een avond te hebben met als spreker drs. Laurens Snoek. Deze avond 

dient dan ook gelijk als een soort opening van het nieuwe seizoen voor het jeugdwerk van bij leven en 
welzijn 2025-2026. 

 
Vacature diaken 

De kerkraad heeft tot twee keer toe de gemeente de gelegenheid gegeven om namen in te dienen zodat de 
kerkenraad aangevuld kon worden met een nieuwe broeder, voor de functie van diaken. Tot nog toe is het 

anders gegaan dan wij hadden gedacht en gehoopt.  
Toch willen we nu vast aangeven dat we als kerkenraad over enkele weken opnieuw de gemeente in de 

gelegenheid willen stellen om namen in te dienen. Dan weet u vast dat u daar over na kunt denken, en dan 

weet u ook vast dat dit geen zaak is die ergens onder in de bestuurslade ligt van de kerkraad. Voor vragen 
over de gang van zaken rondom de van de verkiezingen, verwijzen u graag naar het beleidsplan, waar de 

procedures worden beschreven en toegelicht. 
 

Herinnering gemeente BBQ 
Ook dit jaar worden we als gemeente door ds. en zijn vrouw weer hartelijk uitgenodigd in de tuin van de 

pastorie voor de jaarlijkse gemeente BBQ.  
Deze BBQ-avond zal gehouden worden op 20-06-2025. Inloop vanaf 18.00. 18.30 start maaltijd. De kosten 

voor deelname zijn vastgesteld op €18,0 p.p.  

Voor gezinnen met meerdere kinderen willen we graag in overleg in alle redelijkheid een aparte prijs 
hanteren. U kunt zich tot uiterlijk 13-06-2025 opgeven bij Erik Duifhuizen via 0610680147 of mail: 

chduifhuizen@hetnet.nl 
We hopen dat we onder het genot van een hapje en een drankje op een ontspannen manier mogen 

genieten van en met elkaar, en dat een ieder zich van harte welkom voelt.! 
 

Agenda, Deo Volente 

NACHT VAN GEBED 

Op vrijdag 20 juni wordt in de dorpskerk van de Hervormde gemeente Goedereede de Nacht van Gebed 
georganiseerd. Er is dan een tijd van gebed van 20.00 - 0:00 om met elkaar te bidden voor de vervolgde 

kerk. Het wordt georganiseerd in samenwerking met de Hersteld Hervormde gemeente van Goedereede. 
Tijdens (een deel) die avond/nacht is er ook een spreker van Open Doors. Er is ook een aantal 

gebedsmomenten waarbij met hulp van materiaal van Open Doors gebeden zal worden. 

Namens de gemeenten van Goedereede zijn we van harte uitgenodigd! 



Zondagsschool 

Wat gaat de tijd snel, het zondagschoolseizoen is al weer bijna voorbij. 
Tot de zomervakantie hebben we nog 3 keer zondagschool. 

Afgelopen week hebben we Hemelvaartsdag gevierd, en na 10 dagen vieren we 
Pinksteren, waar God zijn belofte na kwam en de Heilige Geest stuurde, zo voelen 

wij dat God altijd bij ons is. 
Hierbij overzicht van de maand juni van de zondagschool. 

*Zondag 1 juni  

*Zondag 8 juni Pinsteren (gewone zondagschoolviering) 
*Zondag 15 juni laatste zondagschool voor de zomervakantie, we hopen dan met elkaar iets moois 

te maken in de kleine en grote groep, komen jullie dan allemaal!? 
 

Groetjes de leiding van de zondagschool. 
 

 

 

GEBEDSDIENST VOOR DE EENHEID TE OUDDORP 
 

Op woensdag 4 juni a.s. om 19.30 uur  – aan de vooravond van Pinksteren – wordt in Ouddorp weer 

de Gebedsdienst voor de Eenheid gehouden. 

  

We denken daarbij aan wat er in de Bijbel staat over de leerlingen van Christus, die na de Hemelvaart van 

de Heer ‘allen eensgezind bleven volharden in het bidden en smeken’ (Hand. 1: 14) en zo werden 

voorbereid op Pinksteren. 

 

In Ouddorp hebben we vijf kerken: Hersteld Hervormde Gemeente, de Hervormde Dorpskerk, de 

Doopsgezinde Gemeente, de Gereformeerde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Allemaal met hun eigen 

geschiedenis, tradities en liturgie.  

Maar ook allemaal afhankelijk van Jezus Christus, van de Heilige Geest, van het Ene Evangelie: we hebben 

geen leven in onszelf, maar zijn afhankelijk van wat de HEERE ons geeft. We beseffen dat onze gemeenten 

verschillend zijn, maar geloven samen ook de éne, wereldwijde Christelijke Kerk. 

 

Daarom willen we ook dit jaar een Gebedsdienst  houden, waarin we bidden om de werking van Gods 

Geest, voor de kerken, voor ons dorp en Eiland en voor de wereld. 

 

Het thema voor dit jaar is: Ja, ik geloof! 

 

De deelnemers aan de dienst worden in de gelegenheid gesteld om hun eigen gebedsintenties in te 

brengen. 

 

Die dienst wordt dit keer gehouden in de Hervormde Dorpskerk te Ouddorp. 

  

Medewerking wordt verleend door het Chr. Mannenkoor Obadja uit Ouddorp, onder leiding van Jan 

Bezuijen, tevens de organist van deze avond. 

 

Voorgangers in de samenkomst zijn:  

ds. C.W. Hoek (Gereformeerde Kerk), ds. M.C. Schreur (Hervormde Dorpskerk) en br. Steven van Kooten 

(Doopsgezinde Gemeente).  

 

Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting. 

  

Hartelijk welkom op woensdag 4 juni a.s.! 

 

Vrouwenkring ‘Sola Fide’ 
Het nieuwe jaarthema voor de volgende Bijbelstudie is bekend. 

We hopen na de zomervakantie samen het Bijbelboek Handelingen te bestuderen.  
Het zal gaan over: Gods werk gaat door!  

Het boek “de Handelingen der Apostelen” is geschreven door Lukas, dezelfde arts die ook het evangelie 
schreef dat naar hem vernoemd is. 

Handelingen begint met Christus Hemelvaart. De geschiedenis vertelt hoe de discipelen na en door de 

uitstorting van de Heilige Geest (Pinksteren) kracht ontvangen. 
Hierdoor kunnen zij, de discipelen die in Handelingen apostelen worden genoemd, overal in de wereld 

getuigen zijn van Christus en Zijn Volbrachte verlossingswerk.  



We leven nu naar Pinksteren toe. We denken aan het wonder dat in Handelingen 1 beschreven staat. De 

Heere Jezus is opgevaren naar de Hemel en zit nu aan de rechterhand van Zijn Vader. Naar Zijn menselijke 
natuur is Hij niet meer op de aarde; maar naar Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij 

nimmermeer van ons. 
Hij beloofde de Trooster, de Heilige Geest, te zenden. Dat heeft Hij gedaan!  

Hij troost ons door Zijn Woord. Zonder het licht van de Heilige Geest kunnen we niet echt begrijpen wat er 
in Zijn Woord, de Bijbel staat. Dat staat in Johannes 14:26. De Heilige Geest Die zal u alles leren. Laten we 

daarom bidden om het werk en de leiding van de Heilige Geest in ons hart. 

 
Tienerclub Follow Me 

Vrijdagavond 23 mei was alweer de laatste “normale” clubavond van het 
seizoen. Met elkaar hebben we mooie avonden mogen hebben. Als 

leiding zijn we verheugd dat we elke keer weer zoveel tieners mochten 
verwelkomen. We willen jullie dan ook bedanken voor jullie komst, de 

mooie gesprekken en ontspannen en hilarische momenten. Maar bovenal 
zijn we dankbaar dat God ons nabij wilde zijn. Hij roept ons op Hem te 

volgen! Wij wensen jullie Zijn onmisbare Zegen toe hopen jullie in 

oktober weer te ontmoeten bij de start van het nieuwe clubseizoen. 
Maar eerst hebben we natuurlijk onze nachtmarathon nog! We hopen 

dat jullie er zin in hebben en jullie laten sponsoren, zodat we een mooi 
bedrag over kunnen maken aan Stichting Ontmoeting! 

 
Groetjes Erik, Jeanet, Laurens, Lisette, Petra, Rianne, Rosita, Sem  

 
Sponsoractie nachtmarathon Tienerclub Follow Me 

In de Kleine Kracht van mei stond het al vermeld, maar ter herinnering plaatsen we het nog een keer.  

Vrijdagavond 13 juni houden de tieners een sponsoractie voor stichting Ontmoeting.  
Ze blijven hiervoor de hele nacht wakker.  

In de vroege ochtend van zaterdag 14 juni gaan ze voor u als gemeente een heerlijk ontbijt maken. Voor 
7,5 euro pp  kunt u komen ontbijten van 8.00 uur tot 9.30 uur.  

U kunt zich hiervoor opgeven tot 31 mei.  
In de groepsapp HG Ouddorp staat een link waar u zich kunt opgeven of het kan door een appje te sturen 

naar: 0610680147.  

We hopen dat er heel veel gemeenteleden komen ontbijten en er veel geld 
opgehaald gaat worden voor stichting Ontmoeting.  

Uiteraard mag u ook een gift overmaken voor deze sponsoractie.  
Ook deze link staat in de groepsapp HG Ouddorp.  

Maar kan ook via de website van de kerk, of via https://actie.ontmoeting.nl/nacht-
marathon-tienerclub-follow-me-ouddorp/donate of maak gebruik van de QR code 

hiernaast: 
Verder hopen we dat er gemeenteleden komen om ons de nacht door te helpen, 
door een spelletjes te komen doen, een praatje te maken, een pep-talk zodat we wakker zullen blijven☺ 

Omdat we nog een leuke buitenactiviteit gaan doen is iedereen na vanaf 01:00 uur van harte welkom in 
School met de Bijbel “Koningin Beatrix”! 

Leiding en tieners van tienerclub Follow Me. 

 
Gebedsmoment 

Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 27 juni 19:00 uur gehouden worden in ‘de Morgenster’. 
 

Activiteitencommissie 

Jaarmarkt 30 mei 2025 

Op 30 mei vindt de jaarmarkt in de kerktuin plaats. De markt start om 9.00 uur en eindigt om 15.30 uur. Er 
zijn veel kraampjes met allerlei producten: handgemaakte keramiek, bakmixen, babykleding, kaarten, 

tuinplanten, kaas, fruit, gezondheids- en huishoudproducten, sieraden, speelgoed, boeken, de tweede 

handskleding en spullen, brocante enzovoorts. Ook het evangelisatieteam is weer aanwezig!  
U kunt heerlijk neerstrijken op ons terras met wat lekkers te drinken en een heerlijk bakje kibbeling, wafel, 

broodje hamburger, patat of iets lekkers bij de koffie.  
Er is extra aandacht voor de kinderen met diverse spelletjes waarbij er kans is op het winnen van 

vrijkaartjes voor het zwembad!  
Kortom voor elk wat wils, iedereen is van harte welkom en wij kijken uit naar uw komst! 

 
Fietstocht 

Op maandagavond 25 augustus vindt onze jaarlijkse fietstocht plaats. In de volgende Kleine Kracht meer 

informatie hierover, maar we hopen dat u de tocht alvast in uw agenda wilt zetten. 
 



Voor u gelezen  

Stoorzenders 
Zeker tien mannen, marconisten, zitten in de wachtkamer van de telegraafmaatschappij. Ze komen 

solliciteren op een advertentie. Tussen negen en twaalf uur ’s morgens moeten ze zich melden op het 
kantoor van de maatschappij. Zo zitten ze te wachten, terwijl ze een praatje maken. De een vertelt waar hij 

momenteel werkt, een ander maakt duidelijk wat hij van de nieuwe baan verwacht en iedereen pocht dat 

hij zo’n goede telegrafist is. Als ze ruim een half uur hebben gewacht en gewacht, zonder dat iemand van 
hen naar binnen wordt geroepen, beginnen ze te mopperen. “Een mooie boel hier. Word je om negen uur 

uitgenodigd en ondertussen loopt het al tegen elven. En er is niemand die naar ons omziet. Als het er hier 
zo aan toegaat dan wordt het niks.” Zo zitten ze te praten en te mopperen. Om elf uur komt er nog een 

verlate sollicitant binnen. Hij wordt met hoongelach ontvangen. “U zit hier vanavond nog hoor!” De man 
gaat rustig zitten; maar na enkele ogenblikken staat hij op en gaat zonder kloppen de directiekamer 

binnen. Iedereen kijkt verbaasd. Na een korte tijd komt hij met een stralend gezicht naar buiten en zegt: 
“Mijne heren, u kunt wel naar huis gaan, want ik ben aangenomen.” Geërgerd en verbaasd vragen de 

anderen hoe dat toch mogelijk is. “Wel, de zaak is heel eenvoudig. Zodra ik hier binnenkwam hoorde ik 

door de luidspreker in de hoek van deze wachtkamer heel zachtjes in morsetekens: indien u dit sein hebt 
vernomen, mag u binnenkomen en wordt u aangenomen. Dit bericht werd al vanaf negen uur ’s morgens 

over de luidspreker uitgezonden. Hebben jullie dat dan niet gehoord?” Geen van de mannen had 
aandachtig geluisterd. Ieder was veel te veel vervuld geweest van zichzelf om naar de boodschap te 

kunnen luisteren. Er waren teveel bijgeluiden. Ze waren daarom hun eigen stoorzenders. En daarom ging 
deze baan aan hen voorbij… Zo gaat het ook met het kloppen van de Heere Jezus aan de deur van je hart. 

Misschien zeg jij ook: “Ik heb de Heere Jezus nooit horen kloppen.” Als je niet aandachtig luistert, hoor je 
Hem niet. Als je te druk bent met jezelf, je carrière, je hobby’s enzovoorts, dan hoor je Hem ook niet; 

misschien wil je Hem ook liever niet horen, want dan moet je al het andere loslaten, ja, je moet zelfs jezelf 

loslaten. Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik 
zal tot hem inkomen en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. Openbaring 3:20. 
 

Ledenadministratie 
 
Verjaardagen 

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien 
u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen. 

   
  1 juni ~ 79 jaar, Mevr. C.L. Kievit-Klijn Geleedststraat 66, 3253BE. 

  4 juni ~ 78 jaar, Dhr. A.A. Blokland Bokweg 18, 3253AB. 

  8 juni ~ 94 jaar, Mevr. A. Melissant-Breen Vliedberglaan 131, 3253VT. 
12 juni ~ 79 jaar, Dhr. M.N. Immerzeel Oosterweg 33 b, 3253BR. 

12 juni ~ 84 jaar, Dhr. B.K. Rosmolen Vliedberglaan 3 c, 3253VT. 
14 juni ~ 72 jaar, Dhr. J.J. Hoek Wilhelminaweg 44, 3253BW. 

18 juni ~ 71 jaar, Dhr. K.F. Grinwis  Diependorst 127, 3253VC. 
18 juni ~ 84 jaar, Mevr. W.C. Grinwis-Padmos Kelderweg 47, 3253TC. 

 

Ingeschreven 
- Dhr. H.J. Grinwis 

- Mevr. C.W.T. Stok 
- Dhr. A.W. Mans 

Uitgeschreven 
- Dhr. A. van Holten 

Verhuisd 
- Dhr. L.J. Verhage van Oude Nieuwlandseweg 41 naar Vliedberglaan 107 

- Dhr. T.E. Tanis van Raadhuisstraat 21 naar Raadhuisstraat 19 

Overleden 
- Mevr. M. Bakelaar 

 
Wilde u Arend van Holten (en zijn ouders) nog een kaart sturen, maar was het er nog niet van gekomen? 

Hier nogmaals het adres: De Redoute 46, 3243 BE - Stad aan 't Haringvliet. 
 

 
 
 
 
 
 



Verantwoording van uw gaven 
 

Over de periode van 1 t/m 30 april is het volgende ontvangen: 

Kerkrentmeesterlijk beheer  
Kerkrentmeesters    1.830,55 

Bijdrage predikantsplaats   1.391,60 
Activiteitencommissie   115,00 

Giften   1.040,00 

Kerkbalans         1.827,50 
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 6.204,65 

 
Diaconie 

Evangelisatiewerk eigen gemeente, 6 april 261,69     
GZB weekdienst, 9 april   98,66 

Diaconie, 13 april 332,14  
Kerkelijk verenigingswerk, 18 april 174,72 

Stg. Calando, 20 april 376,14 

Stg. Timotheos, 21 april 190,34 
School met de Bijbel Kon. Beatrix, 27 april 353,39 

Gift Diaconie    75,00 
 

Totaal diaconie  € 1.862,10 
Kerkrentmeesters en diaconie samen   € 8.066,75 

 
Waarde ingeleverde collectemunten € 1.331,25 

 

Verjaardag fonds 2025 
Stand vorige keer  570,00 

Ontvangen     25,00 
Totaal € 595,00 

 
Kleine Kracht 20e jaargang 

Stand vorige keer  919,00 
Aan giften          35,00          

Totaal  € 954,00 
 

Kerkrentmeesters  
 
HERINNERING, graag uw reactie vóór 30 juni laten weten. 

Zoals in de vorige Kleine Kracht aangegeven (middels de losse brief en formulier) zijn we aan het 
onderzoeken of onze gemeente een 100% predikantsplaats kan realiseren. 

Eind juni willen we uw/jullie ontvangen toezeggingen in de vorm van periodieke giften bij elkaar brengen, 
om dan verder te gaan met de aanvraag bij de Landelijke Kerk. 

Zoals ook in de brief geschreven: de groei van onze gemeente mag nog steeds doorgaan. We mogen ons 
ook in deze afhankelijk weten van de Heere God. Hij heeft immers de blijmoedige gever lief. 

Mocht u nog geen actie hebben ondernomen hierbij een vriendelijke herinnering. Als er vragen zijn, neem 

dan gerust contact op. 
Formulieren voor deze periodieke giften zijn op te vragen bij kerkrentmeester Pieter van der Giessen, 

telefoonnummer 06-19311646, e-mailadres: pieter@famvdgiessen.nl\ 
 

Voor onze jongeren 
 

Pinksteren 
Het is Pinksteren. De Heilige Geest is uitgestort. 

De discipelen zaten al tien dagen te wachten op dit moment.  

Jezus had het beloofd en hen de opdracht gegeven om hierop te wachten. 
Zouden ze het idee gehad hebben dat het zo groots zou zijn? Met zoveel tekenen? 

Pinksteren is afgeleid van ‘pentèkostè’, dat betekend vijftig! Pinksteren is vijftig dagen na Pasen. Het valt 
op dat deze feestdagen die wij kennen in de Bijbel gelijklopen met Joodse feestdagen. Pasen valt tegelijk 

met Pesach, en Pinksteren was al een feestdag van de oogst. En dan komen op Pinksteren ook nog de 
tekenen van vuur en wind. Welke gebeurtenissen uit het oude Testament ken jij waarin vuur en wind ook 

een belangrijke rol spelen?  
 

Puzzel Pinksteren 

Vul antwoorden in het puzzelvak in en er ontstaan van boven naar beneden twee woorden die met 
Pinksteren te maken hebben. 

mailto:pieter@famvdgiessen.nl/


 

1 De discipelen zijn bij elkaar in de stad …… 
2 Kretensen en Arabieren; wij horen hen in onze …… de grote werken Gods spreken. 

3 In het huis horen ze het …… 
4 Van een sterke …… 

5 Op de discipelen zien ze …… van vuur. 
6 Petrus verteld in zijn toespraak dat als de Heere terug zal komen op de aarde, er …… zullen gebeuren in 

den hemel boven en onder de aarde beneden. 

7 De tekenen zijn …… 
8 …… en rookdamp. 

9 De zon zal veranderd worden in …… 
10 De maan zal veranderen in …… 

11 In het Oude Testament is er al door de profeet Joel (2:28 en 29) over gesproken. 
Het zal gebeuren in het laatste der …… 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp.  
Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com 
 

Zending en Evangelisatie 
 
Pinkstercollecte GZB 2025 

Het Evangelie voor pygmeeën in Congo 
De GZB-pinkstercollecte is bestemd voor het Evangelisatiewerk onder de pygmeeën in Congo. In het 

regenwoud van Congo wonen honderdduizenden pygmeeën. Hun leven is een dagelijkse strijd, ze kampen 
met grote sociale problemen. Toch ziet bijna niemand naar hen om. Juist daarom wil de kerk in Congo hen 

bereiken met Gods liefde. Niet alleen met woorden, maar ook door hun leefomstandigheden te verbeteren. 

Met steun van de GZB worden meer dan dertig evangelisten opgeleid die de kampen van de pygmeeën 
bezoeken. Tijdens de trainingen leren ze niet alleen hoe ze het Evangelie kunnen 

delen, maar krijgen ze ook praktische lessen over hygiëne en eerste hulp bij 
ziekten zoals diarree, malaria en uitdroging. 

Helpt u mee? 
 

Hoe kunt u bijdragen? 

• Gebruik de collectemethode van uw gemeente. 

• Doneer via Tikkie, www.gzb.nl/pinkstercollecte  

• Blijf bidden voor het zendingswerk. 
 
 

Besteed je vakantie zinvol in de Herberg in Oosterbeek 
In de zomervakantie is er tijd om te ontspannen.  

Wil jij er in de vakantie voor zorgen dat ook anderen tot rust 

komen?  
In de Herberg zoeken we gastvrije en enthousiaste 

vakantievrijwilligers die een of meer midweken hun handen uit de 
mouwen willen steken en er willen zijn voor onze gasten.  

Het is bijzonder om te ervaren hoe je door kleine gebaren van grote waarde bent voor onze gasten.  
Je bent alleen welkom, maar ook met familie of vrienden (max. 4 personen).  

1                         

2                       

3                       

4                      

5                       

                       

6                          

7                      

8                     

9                             

10                      

11                      
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Je verblijft in het gastenappartement in het koetshuis en kunt dus in je vrije tijd ook genieten van de 

prachtige omgeving van Oosterbeek. 
 We hebben meer leuke vrijwilligersvacatures. 

Bijvoorbeeld voor jongeren die een tussenjaar willen doen, gastvrouw of telefoonwacht.  
 

Kijk voor meer informatie op www.pdcdeherberg.nl. Of stuur een e-mail naar 
vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl 

 
‘De Herberg heeft me veel meer gebracht dan ik had kunnen bedenken. Juist ook door de nabijheid van 
mensen.’ (Annet, oud-gast) 

 
Kerkdiensten 
 
Zondag 8 juni 2025 Eerste Pinksterdag 

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e GZB Pinkstercollecte. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 

 
Maandag 9 juni 2025 Tweede Pinksterdag 

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Belijdenisdienst 
Collecte: 1e Stichting Timotheos. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 

 
Zondag 15 juni 2025  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Voorbereiding Heilig Avondmaal 
18:00 uur: ds. N.A. Donselaar, Middelharnis 
Collecte: 1e Stichting Evangelisatie Limburg. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 

 
Zondag 22 juni 2025  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Bediening Heilig Avonmaal 
18:00 uur: ds. J. Wouters, Middelburg, Dankzegging Heilig Avondmaal 
Collecte: 1e Stichting De Ondergrondse Kerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 29 juni 2025  

  9:30 uur: prop. J.G. Macdaniel, Nieuw Lekkerland 
18:00 uur: ds. G.R. Mauritz, Randwijk 
Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 6 juli 2025  
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Stichting Predik het Woord Hoorn. 2e Kerk. 3e Instandhouding eredienst. 

 

Oppasrooster juni 2025  
08 juni – Jasmijn, Rhodé en Annelein van Koppen (eerste pinksterdag) 

09 juni – Willeke, Rebecca en Elise (tweede pinksterdag) 
15 juni – Margaretha en Myrthe    

22 juni – Corrien en Eline    
29 juni – Elma en Emma van der Giessen    

06 juli  – Nelie en Rebecca   

 
Zanguurtje 

Zondag 1 juni staat weer een zanguurtje gepland. 
Voor degenen die het (nog) niet kennen: we zingen na de avonddienst een klein uurtje een aantal Psalmen 

en liederen met elkaar. 
Deze keer zal het weer in de Morgenster zijn. 

U en jij zijn allemaal van harte uitgenodigd om te komen zingen tot eer van God. 
Komen jullie ook?  

In de maanden juli en augustus zal er geen zanguurtje worden georganiseerd. 

 
Joke, Marlies en Pieter 
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Buurtkast Ouddorp 
Helpt u mee om de buurtkast gevuld te houden? 
 
U mag de producten in de kast zetten of afgeven bij:  
fam. Klepper, Julianaweg 40.  
Let a.u.b. op de houdbaarheidsdatum; minimaal 2 maanden houdbaar en geen 
aangebroken verpakkingen.  
 
Geeft u liever een gift? Dit mag op 2 manieren: 
• Doneer een gift via https://www.stichtingvoedselkastjesgo.nl/steun-ons/doneer-aan-voedselkastje/. U 

kiest hierbij voor ‘buurtkast Ouddorp’; dan is de gift voor onze buurtkast. Onze stichting heeft een ANBI-
status; de gift is dus aftrekbaar bij de belastingdienst. 

• Contant geld geven mag ook. Doe dit in een envelop met daarop de vermelding ‘Buurtkast Ouddorp’. U 
mag het afgeven of in de brievenbus stoppen bij Julianaweg 40. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 
 
De onderstaande producten hebben wij altijd nodig: 
 
 

Verse producten Houdbare producten Verzorgingsproducten/ 

schoonmaakartikelen 

Aardappelen Beschuit Shampoo 

Uien Soep in zak of blik Douchegel/schuim 

Paprika Boter Handzeep 

Komkommer Knakworst Deodorant 

Eieren Houdbare melk Tandenborstel 

Appels Havermout Tandpasta 

Sinaasappels Koffie Menstruatieproducten 

Mandarijnen Koffiemelk Wc- papier (max. 4 per 

verpakking) 

Bananen  Macaroni/ pasta Pleisters 

Spitskool Olijfolie/ zonnebloemolie  

Prei Jam Boterhamzakjes 

Tomaten  Chocoladepasta  Wasmiddel 

 Pindakaas Afwasmiddel 

 Blikjes smeerworst Toiletreiniger 

 Rookworst Vuilniszakken 

 Pannenkoekenmix  

 Rozijnen  

 Zout   

 Peper  

 Groente in blik of pot  

 Rijst  

 Suiker  

 Smac  

 Zalm in blik   

 Tomatenpuree  

https://www.stichtingvoedselkastjesgo.nl/steun-ons/doneer-aan-voedselkastje/

