Hervormde gemeente Ouddorp

Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdouddorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25
activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl

Nieuwsbrief Kleine Kracht, augustus 2025

20 jaargang no 10
Volgende nieuwsbrief D.V.D september 202D.

Overdenking

Christenen en zonsopkomst!
Alzo moeten omkomen al Uw vijanden, o HEERE! die Hem daarentegen liefhebben, moeten zijn, als wanneer de
zon opgaat in haar kracht. Richteren 5:31-a

Gaat dit over christenen die s morgens heel vroeg op het strand wandelen en de zon zien opkomen?

Nee, dat niet, het gaat over het lied van Deborah.

Neem eens een kwartiertje om dit hoofdstuk te lezen.

Wat een lied! Het is een strijdlied, boordevol termen over wraak, vechten, vijanden, maar ook over heldenmoed.
Maar helaas moet Deborah ook sommige stammen van Israél ernstig bestraffen en ze beschuldigend vragen
waarom ze niet zijn gekomen om te helpen in de strijd!

Ze geloven het allemaal wel; soms hebben ze grote inbeeldingen en plannen (vers. 15 en 16), maar voor de rest
zijn ze liever toeschouwer dan zich daadwerkelijk in te zetten in de strijd in het Koninkrijk van God.

Het geloof kan dan als een lege vorm zijn; het is niet veel meer dan twee keer anderhalf uur in een kerkbank te
zitten en (nauwelijks) mee te zingen, snakkend naar het 'amen' van de preek.

Als je zondagavond uit de kerk komt denk je: 'ziezo, dat zit er weer op voor deze week; de rest van de week heb
ik het leven weer voor mijzelf.'

Naar de Bijbelkring of samenkomst door de week?

Alsjeblieft niet, ik heb het al druk genoeg.

En belijdenis doen? Nee dat helemaal niet, want dan ben je nog van alles verplicht en gaan ze van alles van je
verwachten en misschien zelfs wel dat je aan het Avondmaal zou moeten.

Nee laat me gewoon lekker naar de kerk gaan, voor m'n eigen gevoel gelovig, maar laat mij verder met rust
asjeblieft. Ik leef binnen de paadjes van de algemeen aanvaarde normen van kerkelijk fatsoen en ik maak het
natuurlijk niet al te bont...

Maar hoe zit het met je ziel? Je ziel is nog niet gereinigd !!! En het ergste is dat je daar gewoon mee kunt leven.
Maar dan Deborah!

Wat een kracht, wat een geestelijke radicaliteit en totale overgave aan God.

Vurig verlangde ze om heel haar volk in het spoor van de wetten van de God van Israél te krijgen. Ze was
strijdvaardig als er afgoden werden gekozen (zie vers 8), en ze was als een moeder in Israél, die al heel veel
geestelijke kinderen had mogen 'baren’'.

Ze zong God lof om de grootheid en gerechtigheid van de Heere aan te prijzen.

Moge er veel Deborah's in onze gemeente zijn, om vormend bezig te zijn, niet om zichzelf te profileren, maar met
geestkracht van God, de schijnwerpers van zichzelf afhoudend, en mensen (jong en oud) te richten op de Heere
Jezus Christus.

Debora prijst onverbloemd de dapperheid van Jaél die met een ijzeren pin het hoofd van Sisera doorboorde. (als
jongetje keek ik toch altijd wel met wat huiver naar die gravure van Gustave Doré).

De zonde doorboort onze ziel en doodt het gebed, of het gebed doorboort de zonde en doet ons leven!

Wat is nu de slot conclusie van Debora? Zie vers 31: Als je vecht tegen God, en je houdt dat vol, ga je vechtend
ten onder en zul je (eeuwig) sterven.

Wat dan? Geef jezelf als verliezer over aan God, met al je strijd, opstand, goddeloosheid, lauwheid, met al je
driften van trots en begeerte, en je werpt het hele pakket als een dodelijk verziekende last aan de voeten van de
Heere Jezus, en je bidt: "Heere Jezus, ontfermt U Zich alstublieft over mij, ik kan niet leven tot Uw eer, ik kan
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niet heilig zijn; ik geef het op om te proberen mijn eigen hart te veranderen, ik wil gereinigd worden, ik wil
genade, ik wil Uw alles bedekkende en vervullende gerechtigheid en heiligheid!"
Wat zal Gods antwoord zijn?

Drink, Mijn zoon, drink Mijn dochter, schep met vreugde water uit de fontein van het Heil; wie wil, die neme van
het water des levens en blijf drinken, want op die manier gelovend, zul je steeds meer gezegend worden, en ook
steeds meer tot zegen zijn. Denk aan de opkomende zon. In het begin is die zon een oranje-rode bol, maar ze
wordt steeds feller en krachtiger en haar hitte wordt steeds doordringender, totdat haar gloed onweerstaanbaar
de aarde bestraalt.

Dus, niet hoe ouder hoe kouder, maar hoe ouder hoe feller!
Als het goed is, gaan de kinderen van God dus steeds meer licht geven, omdat ze ook steeds dichter bij de
Lichtbron zijn. Klopt dat? Zo niet, haast en spoed u om uw levenswil, tot Jezus Zelf, Die gezegd heeft:
“Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens
hebben!”

Ouddorp, ds. M.C. Schreur

Uit de pastorie

Meeleven met
Dhr. Teun Grinwis (Zeebrekersweg 23, 3253 VS) heeft op woensdag 2 juli een cardioversie ondergaan, waarbij
zijn hart weer in het goede ritme is gekomen! De Heere zij hiervoor gedankt!

Bert en Marlen Hoek (Margrietweg 19, 3253 BM) waren enige tijd terug even dagje in de Ardennen, maar het zat
hen niet mee, want zoon Jort kreeg opeens een zeer heftige allergische reactie op het eten aldaar en moest zelfs
naar het ziekenhuis in Mechelen in Belgi€, vanwege een opzwellende keel. Wat een opluchting en zegen dat de
medicatie aansloeg en hij weer spoedig naar huis kon gaan. Hopelijk zal de EpiPen in de toekomst helpend zijn.
De Heere heeft gespaard!

Naast de personen van wie we weten dat ze te maken hebben (gehad) met zorg en ziekte, omdat ze in de
achterliggende tijd in de voorbeden genoemd zijn, is het goed om juist ook in deze zomertijd aandacht te vragen
voor hen die misschien niet of zelden genoemd worden, maar toch te maken hebben met zorg, ziekte of
eenzaamheid. Gedenk hen in gebed en door praktisch meeleven door middel van een kaartje met meelevende en
goede woorden en wensen, of door een bezoekje!

Huwelijk

Bram & Rosita van den Boogaart hebben vreugdevolle dagen mogen ontvangen! Hun zoon Sylven verbond zich
voor wet leven met zijn bruid Caroline! In liefde en dankbaarheid lieten Sylven & Caroline weten dat zij gingen
trouwen! Op D.V. maandag 28 juli 2025 gaven zij elkaar het ja-woord voor de wet en op D.V. woensdag 30 juli
2025 vierden zij dit in intieme kring met hun daggasten. Het bruidspaar heeft Gods zegen over hun huwelijk
gevraagd in een kerkdienst, die op woensdag 30 juli om 12:30 uur in de kerk in Giessen-Oudekerk
(Oudkerkseweg 20, Giessenburg) plaatsvond en waarin ds. P. van de Voorde voorging. We wensen het kersverse
bruidspaar van harte Gods zegen over hun huwelijk, en over het werk dat Sylven -gesteund door Caroline- in
Zuid Afrika mag doen om jongeren in aanraking te brengen met de woorden en het leven van de Heere Jezus.

De Heere zegene het werk voor Groundswell-aid (om mensen naast het helpen aan -schoon- drinkwater, ook
samen met de lokale mensen te werken aan betere levensomstandigheden op sociaal gebied, op het gebied van
sanitair, onderwijs en economische projecten, om in woord en daad het Evangelie te delen).

We wensen hen Gods bewaring toe, ook bij het meeleven en bezoeken van conferenties met mensen vanuit de
hele wereld, en binnenkort bij het maken van een missie trip naar Senegal! We wensen de wederzijdse ouders
toe hun (schoon)zoon en (schoon) dochter te achtervolgen met gebed, en laten wij maar aansluiten in de
voorbede.

Geen DABAR in Ouddorp

Helaas is het niet gelukt om voor dit jaar een team te kunnen krijgen dat groot genoeg was om één of twee
weken het DABAR- werk te doen op camping de Witte. Dat is jammer, en we hopen niet dat dit een traditie wordt
voor de toekomst.

Dus bij deze de oproep om na te denken of er misschien in uw familie- vrienden of kennissenkring er (jonge)
mensen zijn die dit werk voor het nieuwe seizoen willen gaan doen, één of twee weken in D.V. augustus 2026.
Als u of jij iemand weet, laat het ons weten!

Ds. M.C. Schreur - Email: mcschreur@kliksafe.nl - Of bel/sms/app: 06-20905676

Belijdenis catechisatie...!

En, ben je er al uit?

Weet je al of je je gaat aanmelden voor de belijdenis catechisatie?

Misschien weet je het nog niet zeker, maar wil je ook dit jaar niet gewoon doorgaan, omdat het Woord van God
belangrijk(er) voor je is geworden.

Dan zou ik zeggen: kom op dinsdag 7 oktober als we weer gaan beginnen met de catechisaties, dus ook de
belijdenis catechisatie.

Ook overweeg ik zelfs om een extra groep te gaan beginnen, voor de ouderen, en dan overdag, maar dat moet
allemaal nog even goed doordacht worden.

Maar wat de belijdenis catechisatie betreft op de dinsdagavond: hartelijk welkom!

Als je ervan overtuigd bent geraakt dat het leven zonder de Heere Jezus niet alleen leeg is, maar ook een leven
waarin je niet leeft door genade en vergeving.



Misschien trekt de wereld wel heel hard aan je en misschien heb je voor je eigen idee de Heere wel zo vaak
teleurgesteld, dat je denkt dat God jou niet meer wil hebben, maar dat zijn allemaal adviezen die van de
verkeerde kant komen; die komen niet van de kant van het Licht, maar van de duisternis.

De duivel wil namelijk nooit dat we ons meer gaan richten op God en Zijn Woord, opdat we de Heere Jezus gaan
leren vertrouwen, en een nieuw leven van Hem ontvangen.

En juist dat heb jij/heeft u zo hard nodig: vernieuwing van ons leven, vergeving van onze zonden en vervulling
met Zijn Geest.

Misschien weet je het nog niet 100% zeker dat je aan het eind van het seizoen ook belijdenis wil doen en je
jawoord wilt geven; gebruik dan dit jaar als een soort aanloop jaar, en doe je er gewoon twee jaar over (of
meer), dat kan ook.

Maar blijf betrokken hoe dan ook bij het Woord van God en verdiep je in de leer van het christelijk geloof!

We leven maar één keer, en er is ook maar één weg tot God: Jezus Christus.

Volg Hem, daar zul je tot in eeuwigheid geen spijt van krijgen!!!

Ten slotte

Wat bijzonder om zowel vader als zoon ds. L.M. Jongejan op de kansel van de Dorpskerk te mogen hebben.

De Heere zegene de woorden van de verkondiging, tot ontdekking en bemoediging, tot opscherping en troost
door Zijn Evangelie.

Verscheidene mensen vragen nog wel eens even naar mijn moeder, maar met blijdschap en dankbaarheid
kunnen we u zeggen dat het nog steeds goed met haar gaat.

Ze hoeft dus geen verdere nabehandeling meer, en ook de thuiszorg is alweer afgebouwd. Heel bijzonder!

Verder was het 20 juli 2025 een gedenkwaardige dag toen we als gezin naar Harskamp gingen voor de
doopdienst van Joshua Mosterd.

De tekst voor de preek was Jozua 22:5 Alleenlijk neemt naarstiglijk waar te doen het gebod en de wet, die u
Mozes, de knecht des HEEREN, geboden heeft, (namelijk..) dat gij den HEERE, uw God: LIEFHEBT, en dat gij
WANDELT in al Zijn wegen, en Zijn GEBODEN HOUDT, en Hem AANHANGT, en dat gij Hem DIENT met uw ganse
hart en met uw ganse ziel.

En de persoonlijke dooptekst voor Joshua was uit Job 19:25a 'Want ik weet: mijn Verlosser leeft!'

Het was een gezegende dag om met zovelen van de wederzijdse gezinnen getuige te zijn van de doop.

En zo zitten we alweer in de laatste dagen van juli en staat augustus voor de deur, of naar de Gregoriaanse
kalender, de oogstmaand.

Voor velen van ons is het ook vaak wel de maand waarin even wat vakantie wordt gehouden.

Dat geldt ook voor ons, want de komende tijd (vanaf maandag 28 juli tot en met vrijdag 22 augustus 2025) hoop
ik het even rustiger aan te doen, maar zal hier en daar wel wat voorkomende werkzaamheden blijven verrichten.
Uiteraard ben ik beschikbaar bij dringende pastorale zaken.

Echter van dinsdag 5 auqustus t/m zaterdag 16 augustus ben ik afwezig, want dan zijn we met vakantie
naar Italié. Ons huis zal bewoond blijven, want net als vorig jaar hopen ook onze zoon Benjamin en zijn vrouw
Martine met hun kinderen Tabitha en Caleb (en het nieuwe leven dat ze mogen verwachten) in de pastorie te
verblijven.

Gaanden, blijvenden, komenden: Alle Goeds!

Harteljjke groet, ds. M.C. Schreur

Gemeente nieuws

Hulp gezocht voor Morgenster opknapbeurt!

Eindelijk is het dan zo ver. De activiteitencommissie heeft er lang voor gespaard met jullie hulp. Ook hebben we
er speciale giften voor mogen ontvangen! En velen van jullie hebben vaak gevraagd naar een stijlvollere
Morgenster om al onze kerkactiviteiten te laten plaatsvinden. Een aantal dames hebben de kleuren uitgezocht. En
onder leiding van Daniel van Koppen beginnen we met een schilderbeurt van de Morgenster. Waarna ook de
gordijnen worden aangepakt. Tegelijkertijd worden er twee grote kasten gerealiseerd om alle spullen van
zondagsschool, verenigingen en commissies in op te bergen. Daniel wil op 25 augustus beginnen, maar heeft nog
hulp nodig (zoals reeds in de vrijwilligers-app gecommuniceerd). Geef je a.u.b. even op bij Daniel (06 1625
7487), want vele handen maken licht werk en is ook gezelliger. Alvast bedankt!

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool

Lieve kinderen,

Het is zomervakantie en jullie mogen lekker genieten van het mooie weer, het lekker thuis
zijn of juist op vakantie zijn.. de maand augustus mogen jullie nog even heerlijk genieten
%g ANSVR van het vrij zijn.. Vergeet ook niet om samen te zingen en te lezen uit Gods woord,
iy, eemsecees wandel door de natuur en zie hoe mooi Gods schepping is.

We willen alvast vertellen dat D.V. zaterdag 13 september de startmiddag is.
Jullie krijgen daar nog meer informatie over, hij staat dan alvast in jullie agenda ©
De zondagschool zal zondag 14 september weer beginnen.
In het afgelopen seizoen hebben we geld gespaard voor ZHHK (het project: Wie gaat er mee? Die zich richten op

de aanschaf van een nieuwe bus voor het kinder-jongerenwerk onder de indianen in Suriname.)
Onze zondagschool heeft het mooie bedrag van € 297,50 opgehaald




Verder vragen wij jullie om mee te denken voor een nieuwe verteller & hulp om het team te versterken.. Ken jij
iemand, vraag diegene of hij/zijn ons wil komen helpen. Of heeft u/jij vragen hierover of wilt u zich aanmelden
dat kan via (Cor Nagtegaal: 06-10052319 of Andrea 0657565350)
Zomerse groet,

De zondagschool leiding
Vrouwenkring "Sola Fide"
We hopen nog even te genieten van de zomerperiode en “Deo Volente” in september weer te beginnen met het
nieuwe Bijbelstudie seizoen. De Bijbelstudie gaat deze keer over het Boek Handelingen. De studies zijn
geschreven door ds. P.J. den Admirant. Graag willen wij, als bestuur, de vrouwen van de gemeente (weer)
uitnodigen om te komen en mee te doen met de kringavonden. Bent u/ jij nog nooit geweest en wil u/ jij ook
eens een avond mee maken dan nodigen wij u/jou van harte uit. Een keer per 3 weken komen we op
maandagavond bij elkaar in "De Morgenster”. De leden van de kring zijn van verschillende leeftijden. Thuis
bereiden we ons voor op deze avonden door de studie die aan de beurt is te lezen en na te denken over bij
behorende vragen. Op de kringavond lezen we samen een Bijbelgedeelte en bijbehorende Bijbelstudie. Daarna
praten we erover en luisteren naar elkaar in kleine groepjes. Vervolgens wordt er in de grote kring gedeeld wat er
besproken is. We zingen en bidden samen. Op deze avonden leren we elkaar beter kennen en leven we met
elkaar mee. Naast de Bijbelstudieavonden zijn er de kerst- en de paasviering. Het einde van het seizoen sluiten
we af met een activiteit of een uitje. Als lid van de kring ontvang je maandelijks de magazine "De Hervormde
Vrouw " in de bus. Daarnaast eenmaal per jaar de Bijbelstudie magazine. Inloop is vanaf 19.15u de avond begint
om 19.30u We streven er naar om de avond om 21.30u af te sluiten.
Zijn er vragen? Neem gerust contact op met het bestuur.

Mw. Schreur, Marianne van Wijk en Hanna Aarnoudse.

Gebedsmoment
Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 28 augustus 19:00 uur gehouden worden in ‘de Morgenster’.

Vooraankondiging D.V. donderdag 18 september:

Spreker en jongerenwerker Laurens Snoek!
Het is nog ver weg, maar voordat je het weet is het zover Deo Volente: Op 18 september hopen we alsnog een
avond te hebben met als spreker drs. Laurens Snoek. Deze avond dient dan ook gelijk als een soort opening van
het nieuwe seizoen voor het jeugdwerk van bij leven en welzijn 2025-2026.

Wie verwachten wij op deze avond?
Iedereen, en in ieder geval alle ouders van de zondagsschoolgaande
kinderen
en alle ouders van de kinderen op het voortgezet onderwijs!

Kerk naar Buiten

Openstelling kerk

Tot en met zaterdag 13 september 2025 zal de Dorpskerk aan de Weststraat 2 te Ouddorp vanaf 10:00 uur tot
15:00 uur voor bezoek opgesteld worden.

De volgende activiteiten zijn gepland:

Matinee orgelconcerten van predikanten van 11:00 uur tot 12:00 uur

Zaterdag 02 augustus Ds. M. van der Veer, zanguur vaderlandse liederen uit:

Valerius gedenkklanken

Zaterdag 09 augustus Ds. J. Wouters, Middelburg

Zaterdag 16 augustus Ds. K.H. Bogerd, Jaarsveld met zang.

Zaterdag 23 augustus Dr. G.J. Baan, Mijnsheerenland

Zaterdag 6 september 10:00 — 12:00 uur Amateur ensemble o.l.v. Jan Teeuw
13:30 — 15:00 uur Chr. Koor Jeduthun o.l.v. Jan Wisse

Zangavonden van 19:30 uur tot 21:00 uur

Donderdag 14 augustus George van der Bok met sopraan Hetty de Visser

Spreker GZB: Mark en Corine Godeschalk. Collecte bestemd voor het werk van de GZB

Zomerorgelconcerten van 19:30 uur tot 20:30 uur

Donderdag 07 augustus Joline Sperling harp

Donderdag 21 augustus Jaap de Vos en Christiaan Drost

Donderdag 28 augustus Go BoneTrombonekwartet met orgel/piano

"Uw toegang is uw gift". Waarbij uw gave als een bljjk van waardering of steun wordt gezien. Van harte
aanbevolen!

Activiteitencommissie

Fietspuzzeltocht

Maandag 25 augustus is het weer zover: onze jaarlijkse fietspuzzeltocht!

Een prachtige route van ca. 20 kilometer voert je langs mooie wegen én het Ouddorpse strand! Een leuke
activiteit voor jong en oud — of je nu fanatiek puzzelt, graag fietst of gewoon samen iets leuks wilt doen.




Start & route Tussen 18:30 en 19:00 uur kun je de route ophalen bij de kerk, Weststraat 2, Ouddorp. Daarna
ben je vrij om op eigen tempo te fietsen én te puzzelen.

Kosten (Digitaal betalen is mogelijk)

Volwassenen: € 4,50

Kinderen (3 t/m 12 jaar): € 3,50

Extraatje ledere deelnemer ontvangt een lekkere consumptie voor onderweg — zolang de voorraad strekt
(op=op)! Let op: er is geen vast rustpunt onderweg.

Na afloop Zin in iets lekkers na al dat fietsen en puzzelen? Bij terugkomst is er gelegenheid om tegen betaling
nog wat te eten of drinken bij de kerk.

Kom samen genieten van een gezellige avond in de buitenlucht onder de deelnemers worden mooie prijzen
verloot!

We hopen weer veel deelnemers te mogen verwelkomen!

Voor de agenda D.V.

11 oktober — Diner in de Morgenster met keuze uit mossels of kipsaté
1 november - Herfstmarkt en vieesactie Puur Vers

13 december - Inname kerstpost, verkoop kerststukjes

Ledenadministratie

Verjaardagen
Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier
geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

4 augustus ~ 74 jaar, Mevr. N. de Rover Noorderduin 3, 3253TH.
8 augustus ~ 93 jaar, Dhr. E.A. van der Bok Dirkdoensweg 16, 3253AE.
8 augustus ~ 75 jaar, Dhr. A. Polder Diependorst 69, 3253VC.
10 augustus ~ 83 jaar, Meuvr. E. Grinwis-den Hollander Koolweg 31, 3253LH.
10 augustus ~ 80 jaar, Mevr. J.A. Heerschap-Tanis Serooskerkseweg 12, 4328SM Burgh — Haamstede.
11 augustus ~ 84 jaar, Dhr. A.W. Kramer Oude Nieuwlandseweg 20 A, 3253LL.
12 augustus ~ 80 jaar, Dhr. A. Witte Dorpstienden 1E, 3253AS.
20 augustus ~ 79 jaar, Dhr. S.C. du Pree Zouthoek 15, 3253EN.
25 augustus ~ 76 jaar, Mevr. G. Brand-Logmans Dorpstienden 1 P, 3253AS.
29 augustus ~ 70 jaar, Mevr. K.H. Oosters Molentienden 79, 3253VG.

Ingeschreven

- Mevr. Egas-Vermaas

- Fam. Ploeg

- Dhr. J. den Boer en mevr. D.A. de Groen
Uitgeschreven

- Dhr. K. Metske

- Mevr. van Koppen- van Noorloos

Verhuisd

- Fam. Akershoek van Havenweg 20 naar Havenweg 5
- Fam. Roelse van Heijburg 3 naar Margrietweg 23a
Overleden

- Dhr. P.M. Riemens

Adres wijziging

Wat fijn dat Arend van Holten weer een nieuwe plek heeft gevonden!
Hierbij zij adres: Eisenhouwerlaan 1 - 21, 3255 VA - Oude Tonge.
We wensen hem van harte Gods zegen en nabijheid toe.

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 30 juni is het volgende ontvangen:
Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters 1.770,25
Bijdrage predikantsplaats 1.418,35
Giften 310,00
Kerkbalans 6.562,00
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer € 10.060,60
Diaconie

Diaconie, 1 juni 297,99

GZB pinkstercollecte, 8 juni 386,47

Stg. Timotheos, 9 juni 172,07

Stg. Evangelisatie Limburg Horst, 15 juni 263,07

Stg. De Ondergrondse kerk 22 juni 274,97

Kerkelijk verenigingswerk, 29 juni 280,37

Gift Diaconie 75,00

Totaal diaconie €1.749,92
Kerkrentmeesters en diaconie samen € 11.810,52

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.100,25



Verjaardag fonds 2025

Stand vorige keer 762,50
Ontvangen 50,00

Totaal € 812,50

Kleine Kracht 20¢ jaargang

Stand vorige keer 1.104,00
Aan giften 95,00

Totaal € 1.199,00

Twee citaten: (van Petrus Immens en van de Erskines)

O geloof het dan: Jezus met al Zijn volheid wil de uwe zijn.

Kom, staar maar veel op Zijn algenoegzaamheid; Hij heeft dat alles voor u.

Maak er toch gebruik van.

Zijt ge onwetend dwaas en duister?

Bij Hem is wijsheid om u te leren van de weg die gij gaan moet.

Maakt gij u opnieuw schuldig voor God?

Bij deze Hogepriester is een volheid van gerechtigheid.

Zijt gij nog onrein en besmet, is uw wandel zo gebrekkig?

Bij Hem is heiligmaking.

Wordt gij door vele vijanden omringd?

Bij Hem is een volheid van volkomen verlossing.

Hebt gij een zieke neergebogen ongelovige en verslagen ziel?

Ga naar Jezus, Hij is een barmhartig en getrouw Hogepriester, Die medelijden heeft met al uw ellenden.

Hij is de Medicijn-meester Die u kan genezen..

Bij Hem is licht, leven, kracht en sterkte. Zijn volheid staat altijd open.

Hij biedt ze gedurig aan allen die Zich naar Hem wenden.

Ja, Hij heeft een innig medelijden met uw ellende.

Laten dan de rommelende ingewanden van zulk een barmhartige en ontfermende Heiland u lokken om u tot Hem
te wenden.

Ik kan u verzekeren als gij met een oog des geloofs op Hem ziet, Hij zal met een oog van liefde op u zien en
zeggen: Gij hebt Mij het hart genomen.

Hij zal u omhelzen en naar het hart spreken.

Als gij naar Hem toeloopt, Hij zal u Zijn genadescepter toereiken.

Hij wil u vorkomen met een Goddelijke eeuwige en ontfermende liefde, die al het verstand te boven gaat. (P.
Immens)

Erskines

Is hier een ziel die klaagt over doodsheid en zich daarom uitsluit?

Dat behoort u niet te doen, want waar gevoel van doodsheid is, daar is enig leven, terwijl zij die geheel dood zijn
niet het minste gevoel of klacht hebben.

Zijn er die hun levendmaking door het Woord van Christus heugen, maar die nu menen dat ze geheel dood zijn?
O gelovigen, waarom zegt u dat uw leven geheel weg is, terwijl u op dit moment er een levend geheugen van
hebt?

O kom dan om uw leven hersteld te krijgen en gevoed aan des Heeren tafel.

Maar al had u leven noch levendigheid op dit moment, als u nochtans tevreden zijt dat u leven hebt in uw heerlijk
Hoofd Christus, komt dan maar om des Heeren wil.

Uw leven is genoeg verzekerd, want een levend geloof op zijn woord is beter dan een levendige gestalte in uw
hart.

En als aanvulling voor de praktijk van alle dag nog enkele mooie citaten
1. We vergeten vaak de duizend zegeningen als God ons één ding niet geeft.

2. Indien iemand mij vraagt wat de duivel, de wereld en de zonde het liefst bij christenen zouden willen
wegnemen, dan zou ik antwoorden: de omgang met Christus.

3. Als we ergens voor bidden, verwacht God van ons dat we de juiste middelen gebruiken om het te verkrijgen.
Als we de middelen negeren, hebben we geen recht om te verwachten dat Hij gelooft dat ons gebed oprecht is.
Als een vader en een moeder voor hun kinderen bidden, maar nooit met hen bidden of persoonlijk met hen
spreken over het welzijn van hun ziel, moeten zij zich niet verbazen als zij niet tot Christus komen.

4. Spreek met God voordat u de wereld spreekt en spreek met God nadat u de wereld hebt gesproken.

5. Gebed is niet zozeer God van gedachten laten veranderen, maar ons één te maken met de gedachten van
God.

6. Gebed zal de zonde te niet doen of de zonde zal het gebed te niet doen.

7. Terugval in genade begint met het verzuimen van persoonlijk gebed.

8. Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen, is voor hem bidden. Gebed behaalt de overwinning.
Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig uit het oogsten van de resultaten van gebed. (Corrie ten
Boom)

9. Gebed verplaatst onze aandacht voor het probleem naar aandacht voor de bezorgdheid van de Almachtige.
(Corrie ten Boom)



10. Gebed heeft grote kracht! De duivel glimlacht als wij plannen maken. Hij lacht als hij ons druk bezig ziet.
Maar hij beeft als wij bidden. (Corrie ten Boom)

Voor onze jongeren

Onze opdracht

Er zijn mensen die het moeilijk vinden om te geloven, want ze merken er zo weinig van. Als je de opdracht van
de Heere Jezus serieus neemt, ga je ontdekken hoe dichtbij Jezus is. Die opdracht kun je lezen in Johannes 15
vers 1 tot 8.

Een wijnstok is de hoofdstam van een druivenstruik. Die staat met zijn wortels in de grond. Een rank is een tak
van de struik. De ranken krijgen voedsel van de wijnstok. Aan de ranken groeien druiventrossen, dat zij de
vruchten die ze voortbrengen. Die groeien niet aan de wijnstok zelf. Hoe kan zo'n rank druiventrossen
voortbrengen als hij niet vastzit aan de wijnstok? Dat is natuurlijk onmogelijk.

Net zoals de levenssappen van de wijnstok door de ranken stromen, zodat de ranken druiventrossen
voortbrengen, moet je als gelovige in Jezus blijven, zodat je vrucht voortbrengt. Uit je leven en uit wie je bent
moet duidelijk worden bij Wie je hoort.

Als je niet in Jezus blijft — als je je eigen gang wilt gaan — droog je op en ben je niet van betekenis voor het
Koninkrijk.

Wijnstok

Puzzel
Zet de woorden en namen op de juiste plaats in de hokjes. Wat komt er te staan
in de dik omrande hokjes van boven naar beneden?

dieren later
Jakob tent
soep zegen
veld iets
Ezau moeder
jaren toch
sterven jagen
verhoord Rebekka
gebed tweeling

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp.
Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Zending en Evangelisatie

@Q%%““ GZB zomer Zangavond donderdag 14 augustus 2025 in de Dorpskerk in

zb’“’\ Ouddorp, aanvang: 19:30 uur.

g ' Orgel: George van der Bok met sopraan Hetty de Visser.
" Sprekers voor de GZB: Mark en Corine Godeschalk uit

Congo.

Mark en Corine Godeschalk zijn sinds 2016 als zendingswerkers uitgezonden en
werken in de Democratische Republiek Congo, in het hart van Afrika. Mark is
tropenarts en Corine is biomedisch ingenieur. Zij hebben twee zoons en een
dochter: Thijmen, Aron en Aimée. De familie is uitgezonden vanuit de Hervormde
Gemeente Delfshaven in Rotterdam.

Tijdens de zangavond op donderdag 14 augustus zal Corine vertellen over hun
werk en het werk van de kerk in Oost-Congo. “Ondanks al het geweld, de
armoede en rechteloosheid in Congo blijven mensen op God vertrouwen.

Hun veerkracht en hun geloof maakt elke keer weer diepe indruk.” Van harte
welkom!

Lees meer over Mark en Corine op www.gzb.nl/Zorgincongo.

Zaterdag 16 augustus gaan wij wafels bakken voor het
zendingswerk van de GZB
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Locatie: Dorpskerk Weststraat 2
Tijd: van 10.30 tot 14.00 uur. Van harte welkom.

Legpuzzels voor de zending

Zaterdag 6 september ‘boerenlanddag’ zullen wij met een verkoopkraam staan
bij de Dorpskerk Weststraat 2, ten bate van de plaatselijke GZB
Zendingscommissie Ouddorp.

Graag zouden we daar weer 2e hands puzzels verkopen.

Wie heeft er voor ons puzzels, compleet, die u weg wilt doen voor het
zendingswerk?

Puzzels kunnen worden ingeleverd op: Julianaweg 22, of Preekhillaan 12 te
Ouddorp.

PUZZLE

GZB en de Boerenlanddag
Zaterdag 6 september zal de boerenlanddag weer gehouden worden in de ring van het dorp. U bent welkom in
de kerktuin voor een kopje koffie of thee of frisdrank met daarbij een cupcake die ter plekke gebakken wordt.
(Dus verser kan het niet!) En net als vorig jaar zal er een kraam gevuld zijn met 2° hands legpuzzels. En kaarten
van An & Jann.

Eet en drinkt u een hapje mee?

De opbrengst is voor de GZB.

Voor de lunch is er een kieine kaart.

Zeker een bezoekje waard.

Kerkdiensten

Zondag 10 augustus 2025
9:30 uur: prop. Ch. Schreur
18:00 uur: ds. J. van Rumpt, Voorthuizen
Collecte: 1¢ Kerkelijk verenigingswerk. 2¢ Kerk. 3¢ Instandhouding eredienst.

Zondag 17 augustus 2025
9:30 uur: prop. A. van Kralingen, Ridderkerk
18:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1°Stichting voor elkaar Herv. Vrouwenver. 2¢ Kerk. 3¢ Instandhouding eredienst.

Zondag 24 augustus 2025
9:30 uur: prop. R.M. Schreur
18:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1¢ Diaconie. 2¢ Kerk. 3¢ Instandhouding eredienst.

Zondag 31 augustus 2025
9:30 uur: ds. M.C. Schreur
18:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1° Mercy Ships Holland. 2¢ Kerk. 3¢ Instandhouding eredienst.

Zondag 7 september 2025
9:30 uur: ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard
18:00 uur: ds. N.F.L. de Leeuw, Sirjansland
Collecte: 1° Project 10 27 Hulp aan vluchtelingkinderen. 2¢ Kerk. 3¢ Instandh. eredienst.

Oppasrooster augustus 2025

10 augustus — Femke, Rebecca en Emma

17 augustus — Margriet, Eline en Rhodé

24 augustus — Myrthe, Eline en Annelein van koppen
31 augustus — Corrien, Rebecca en Emma

7 september — Nelie en Elise

? REGIO ZUID HOLLANDSE EILANDEN/ZEELAND /NW BRABANT

Wanneer:

» Hoe lees ik de Biibel en wat






FIETS

PUZZELTOCHT
25 augustus 2025
Dorpskerk, Weststraat 2 Ouddorp

Hervormde Gemeente Ouddorp
Dorpskerk - Weststraat 2




