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Overdenking  
 

Een onvergetelijke sabbat 
En Hij kwam te Nazareth, daar Hij opgevoed was... En opstaande, wierpen zij Hem uit, buiten de stad (...) om 
Hem van de steilte af te werpen. 
Lukas 4:16 en 29  
 

De Heere Jezus is in Nazareth, de plaats waar hij op gegroeid was. Als 30-jarige komt Hij weer in Zijn eigen dorp, 
waar al Zijn leeftijdsgenoten Hem nog kennen, omdat zij samen met Hem zijn opgegroeid. Ook de ouderen 
herkennen Hem. Zij zagen de kleine Jezus spelen en door de straten lopen vroeger. Ze hebben al veel over Hem 
gehoord en misschien waren ze wel trots, zo van: dit is onze Jezus, uit ons dorp Nazareth! 

  

Op Zijn gewoonte, (dat moet ons veel te zeggen hebben!) ging Hij op de sabbat naar de synagoge. Daar was op 
zich niets bijzonders aan, maar het bijzondere komt nu: Jezus vraagt de boekrol van Jesaja en doet de lezing uit 
hoofdstuk 61. Niemand heeft ooit zo eerbiedig deze profetie van Jesaja kunnen lezen als Hij het deed.  

  

Na de Schriftlezing gaat Hij zitten, zoals de gewoonte was, als men de woorden ging uitleggen. "Deze profetie is 
vandaag vervuld” en Jezus spreekt de woorden Gods. De mensen vonden het aangename woorden, maar dan 
komt de toepassing. De Heere Jezus zegt: "Jullie zullen natuurlijk zeggen: doe ook hier een wonder, net als in 
Kapernaüm, maar een profeet is niet geëerd in zijn eigen vaderland." 
 

En dan vertelt de Heere Jezus dat geen enkele weduwe geholpen was, dan alleen een heidense weduwe uit 
Sarepta Sidonis  en dat niemand in de tijd van Elisa genezen werd van zijn melaatsheid, dan alleen een heidense 
Syriër, Naäman. 
 

WAT ???  Worden zij met de heidenen gelijkgesteld? 
Sterker nog, het is alsof Jezus zegt dat de heidenen nog meer bevoorrecht zijn, dan zij!  
En dan blijft er niets meer over van dat aangename luisteren. Het is en blijft verbijsterend waartoe ons gekwetste 
ego, en onze gekrenkte trots ons toe kan aanzetten! Wie had ooit gedacht dat juist dèze mensen de Heere Jezus 
vast grijpen en buiten de stad slepen naar een rots-klif, om hem daarvan af te storten! Zal dit het einde zijn van 
Jezus' leven? Nee, zo mag Hij niet sterven! Hij moet sterven aan een hout van vervloeking! 

  

De Heere Jezus heeft niet alleen geleden bij de geseling en bij de kruisiging, maar Hij leed ook onder het 
onbegrip, onder de haat, onder de vijandschap, onder de hoogmoed en trots van Zijn volksgenoten. Majesteitelijk 
draait Jezus Zich om en baant Zich een weg door de woedende schare. Vreemd dat niemand Hem nog durft te 
pakken. Zijn Vader omringt Hem als het ware met een onzichtbare muur. Hoe loopt het af met Nazareth?  
Is er nog liefde in het hart van de Heere Jezus voor zulke vreselijke haatdragende trotse religieuze leiders en 
volksgenoten, die hun eigen Messias de dood in willen jagen? 
Is er nog hoop voor u, is er nog hoop voor jou, is er nog hoop voor mij, als mijn levenspraktijk te vergelijken is 
met de ruwe handen die de Heere Jezus vast grepen om Hem in ravijn te storten, omdat mijn eigen ik voorrang 
moet krijgen. 

  

Kun je dan nog zalig worden? Als je zo vaak gewaarschuwd bent, en zo vaak toch niet hebt geluisterd? Zo vaak 
de wereld gekozen boven Christus, zo vaak genot gesteld boven God, zo vaak meer waarde gehecht aan geld dan 
aan genade, zo vaak je hand in de klauwen van de duivel gelegd, in plaats van in de doorboorde en nodigende 
handen van Christus? 
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Is er dan nog redding als je terugkeert tot deze God, Die je zo vaak beledigd hebt? Ja, kijk maar eens wat daar 
boven het hoofd van de gekruisigde Christus staat geschreven: Jezus, de Nazarener, Koning der Joden! 

  

Dat Jezus dat nog opgeschreven wilde hebben, want je begrijpt natuurlijk wel dat niet Pilatus dat uiteindelijk 

geschreven heeft, maar God Zelf heeft de hand bestuurd die dit opschrift schreef. Ondanks alles wilde God de 
Vader dat Zijn Zoon zou heten: Jezus de Nazarener! Wat een preek voor de mensen uit Nazareth..! 
 

Zie je, dat bordje boven het kruishout, roept ons toe: "kom terug, kom toch terug, Ik wil je nog ontvangen, Ik wil 
je alles vergeven, Ik wil je hart vernieuwen, Ik wil je levensdagboek, boordevol zwarte bladzijden, 
onderdompelen in de bloedfontein, opdat je gereinigd zult zijn!  
 

Wat een genade mag je (steeds weer) ontvangen als je tot deze Jezus de toevlucht neemt. Wat een eeuwige 
verschrikking, als je zonder deze Jezus leeft en zo ook sterft...! 
 

Maart, ds. M.C. Schreur 

Uit de pastorie 
 

Overleden 
Op woensdagochtend 7 februari 2024 overleed mw. Neeltje Maria van der Velden - Schippers op 91 jarige 
leeftijd, in haar woning aan het Schelphoekje, aan de Schansweg 21 in Ouddorp. Ze was sinds 6 juni 2010 

weduwe van Jan van der Velden. We wensen haar schoondochter Lenie van der Velden-van Zanten, de klein- en 
achterkleinkinderen en verdere familie van harte sterkte en Gods nabijheid toe. 

 

Op haar rouwkaart stond vermeld: 'Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; (Ik 
sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u, met de rechterhand Mijner gerechtigheid'). Jesaja 41: 10. 

 

Op 21 februari 1932 zag Nel Schippers in Numansdorp het levenslicht en op haar 18e jaar ging ze naar den 
Bommel. Al in haar jonge jaren moest ze van aanpakken weten en leerde ze om het huishouden te runnen in 
verband met de zwakke gezondheid van haar moeder, de meest van tijds bedlegerig was. Ze leerde Jan van der 
Velden leren kennen, een man van de zee en van de visserij. Ze stapten in de huwelijksboot en op een gegeven 
moment gingen ze samen op het vaste land aan de slag met de verkoop en transport van de vis. Ze begonnen 
met bijna niks, maar later kregen we 5 grote wagens... Het werd een aardig transportbedrijf. Nel nam een groot 
deel van de inkoop van de vis voor haar rekening. Ze kocht in, vooral op Stellendam en verkocht het weer elders. 
De verkoop en het transport, ze deden alles samen. Ze had daardoor overal kennissen, zeker ook op Ouddorp. 
Het ging ze goed en voor de wind.. zeker. Totdat hun huwelijksboot de eerste duw kreeg: een ongeluk! 
Een prachtige vrachtwagen bleek total-loss. Toen kwam de tweede duw. In 1984 brak er brand uit en een grote 
schuur ging in vlammen op, waar hun vijf vrachtwagens in stonden. 
De Heere schonk hen ook twee zonen: Eerst Jaap en daarna volgde Aris. Ook zij kwam beiden in het bedrijf. Zo 
hebben ze met elkaar het bedrijf gerund, een halve eeuw van hard werken en voor iedereen klaar gestaan. 
Kerkgang was er niet bij, zo zei ze zelf. Maar toen kwam de stem van God. Tot ieders verbazing zei ze: 'Ik ga 
naar de kerk... en  ik ga belijdenis doen..' En zo ging ze, helemaal alleen naar de kerk in Den Bommel en zo heeft 
ze belijdenis gedaan bij dominee C. Doorneweerd. 
 

Maar toen kwamen de drie grootste stormen in haar leven... 
Haar zoon Aris stierf (57 jr.!) alsook zijn vrouw Wilma, en dat in een tijdsbestek van tien dagen. Daarna verloor 
ze haar oudste zoon Jaap (62 jr.!), de man van Lenie van der Velden-van Zanten (één jaar daarna)  
Uiteindelijk verloor ze ook haar man in 6 juni 2010. "Allemaal in juni" zei ze. Een man gekregen, twee zonen 
gekregen, twee zonen verloren en een schoondochter. Alles kwijt..! Maar Gode zij dank, ontving ze ook 
kleinkinderen en achterkleinkinderen! En schoondochter Lenie mag er nog zijn!  

 

Ze vertelde: 'Hou kom je daar doorheen', zeiden de mensen? Ze zei: "ik was glad nie boos hoor; ik dacht wel 
waarom doet God dat, maar ik ben nooit kwaad op Hem geweest..!" Ze zei het zo spontaan en recht door zee, en 
zonder franje, levensecht. Wat heeft ze een steun gehad aan de woorden uit Jesaja 41:10. 
De rouwdienst en begrafenis heeft maandag 12 februari 2024 plaatsgevonden in Den Bommel. Tijdens de 
rouwdienst hebben we stil gestaan bij de Bijbelgedeelten Jesaja 43:1-5  en 1 Korinthe 1:3-9, die ze zelf had 
gekozen, inclusief overigens alle psalmen. De hele liturgie had ze met de handgeschreven al klaarliggen.  

 

We hebben eveneens stil gestaan bij haar leven en het getuigenis wat daar vanuit mocht gaan. Wat heeft de 
Heere haar veel afgenomen, maar wat heeft ze uiteindelijk een eeuwige winst ontvangen! Ze had de Heere Jezus 
gevonden, of beter: Hij had haar gevonden, toen ze na lange tijd de weg naar de kerk in Den Bommel dus mocht 
vinden. 
Op het graf hebben we samen haar belijdenistekst nog laten klinken: Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, 
maar het eeuwige leven hebbe. 

 

Wat een hartverwarmend meeleven, in de kerk en bij het open graf, en later ook nog weer in de kerk, alwaar 
ouderling M.P. Tanis na afloop de plechtigheid besloten heeft, met een kort persoonlijk woord en het lezen van 
Psalm 27 en dankgebed. 
We wensen de gehele familie: weduwe Lenie van der Velden-van Zanten, Diana, Peter - Jarno, Eline, Daan, 
Adriana, Sabina - Kim, Jan, Carolien - Lisa, Luuk van harte Gods nabijheid toe. 
 

Weer uit het ziekenhuis 
Magré Maliepaard ( Rustburg 14, 3253 VK ) mocht vrijdag 9 februari weer thuiskomen vanuit het Maasstad 
ziekenhuis in Rotterdam. De operatie is goed verlopen, waarvoor de Heere alle dank. Maar dat betekent niet dat 
nu direct alle zorgen voorbij zijn, en daarom roepen we elkaar blijvend toe: Stort voor Hem uit uw ganse hart! 
Want God is een Toevlucht ten allen tijde, Psalm 62.  
 



Operatie 
Mw. C. Klepper (Wittestraat 23, 3253 XM ) moest maandag 26 februari naar het ziekenhuis om een nieuwe heup 
te krijgen. Ook geen sinecure zoiets! Van harte beterschap en herstel gewenst, want dat zal wel even tijd kosten, 

maar ook daarin geldt: 'Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken.'  
 

Uitslag 
Wat een opluchting voor mw. A. Grinwis-de Vries (Aat) woonachtig aan de Zeebrekersweg 23 dat hen vanuit het 
Maasstad ziekenhuis werd meegedeeld dat er in de darmen geen kwaadaardige gezwellen of poliepen zijn 
gevonden. Er werd wel verkalking in de aorta geconstateerd; daarover volgt nog een gesprek met de arts. Dit 
bericht geeft in ieder geval reden tot dankbaarheid aan de Heere. 'Smaakt en ziet dat de HEERE goed is. 
Welgelukzalig is de mens die op Hem betrouwt.' (naar Psalm 34:9)  
 

Onderzoeken 
We gedenken Cocky van ´t Zelfde (Irisstraat 22, 2981 BN-Ridderkerk) die al geruime tijd onderzoeken ondergaat, 
maar die nog steeds geen duidelijke uitslagen heeft ontvangen. Die onduidelijkheid kan zeer vermoeiend zijn, en 
daarom wensen we haar en hen samen van harte rust en overgave aan de Heere toe. Alles is in Zijn hand! 
 

Gevallen 
Mw. H.J. (Margo) Leeflang (Hazersweg 6, 3253 XG ) is vorige week gevallen in huis en heeft enkele ribben 

gekneusd. Het lopen ging al niet al te best, maar dit maakt de bewegingsvrijheid natuurlijk niet groter. Gelukkig 
zijn er meerdere mensen die u met raad en daad ter zijde staan, maar dan nog is zo'n val op uw leeftijd 
allerminst aangenaam. De Heere ondersteune u. Hij wil helpen, dat heeft u al eens ondervonden bij een val..! 
Neem Psalm 145 ter harte, daar gaat het ook over vallen en opgericht worden! 
 

Grootouders 
Verder gaf de Heere nieuw leven, want Wim & Hetty Westhoeve mochten weer opa en oma worden van Julie, 
dochter van zoon Bryan en zijn vrouw Ramona. 

  

Piet en Ellen Egas mochten zich als grootouders verheugen over de (twee maanden 'te-vroege') geboorte van 
kleindochter Maeve (1640 gram!!), maar alles is goed met moeder en kind, en vader! 'De Heere Die leven gaf en 
leven spaarde', zegt men dan. 
 

Verloofd 
Voorts waren mijn vrouw en ik verblijd met het feit dat onze dochter Hesther zich op zaterdag 3 februari 2024 
met haar vriend Harm-Jan Breugem mocht verloven. (mocht u een kaartje willen sturen, kan dat naar: 
Puurveenseweg 4, 3774 PJ - Kootwijkerbroek )   
We wensen onze dochter Hesther en onze aanstaande schoonzoon Harm-Jan van harte Gods zegen toe in de 
voorbereiding op hun huwelijk en dat ze hun dagelijkse vreugde mogen zoeken in de schaduw van Gods 
vleugelen (Psalm 17:8). 
 

Huwelijk 
We hebben een originele en creatieve trouwkaart ontvangen van Dennis Heerschap en Anne Grinwis. De 
huwelijksvoltrekking vindt plaats op Deo volente vrijdag 19 april 2024. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk 
vindt aansluitend plaats om 14.15 uur in de Dorpskerk in Ouddorp. In deze dienst hoopt ondergetekende voor te 
gaan. Bij deze bent u namens het bruidspaar van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Ook vanaf deze 
plaats feliciteren we het aanstaande bruidspaar met hun voorgenomen huwelijk en wensen we hen van harte 
Gods zegen toe, alsook de wederzijds ouders. Voor Cees & Jannie Grinwis zal het nu wel heel stil worden thuis...! 
Maar wat een vreugde: dochter Anne gaat niet ver weg. De nieuwe stek van het bruidspaar is Cichoreilaan 15, 
3253 VA-Ouddorp, dus 230 meter verwijderd van Preekhillaan 12. Nou, dat kan slechter. Wij moeten heel wat 
verder rijden voor het getrouwde kroost, maar van harte gegund uiteraard! De Heere zij jullie Gids en Koning, 
jullie Redder en Woning!  
 

Veertig jaar getrouwd 
We vernamen ook dat Peter Meijer & Arja Meijer Westhoeve (Oudelandseweg 82A, 3253 LP - Ouddorp) op 24 
februari 40 jaar getrouwd mochten zijn. De Heere zij alle dank voor al die jaren die Hij schonk. Ach, je denkt dan 
natuurlijk toch even van: daar had (schoon)moeder Sjaan ook graag nog getuige van willen zijn! Maar anderzijds 
is het beter om te verlangen naar wat zij nu heeft, dan dat we moesten verlangen dat ze hier nog getuige van 
zou zijn. We denken terug en denken vooruit met de woorden uit Hebreeën 4:16 Laat ons dan met 
vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, 
om geholpen te worden ter bekwamer tijd. 
 

Verjaardag 
Op D.V. 8 maart wil ik net als vorig jaar op vrijdagavond samen met u en jou gedenken dat ik dan bij leven en 
welzijn 57 jaar (03-03-1967). Vanaf 19.45 uur allen hartelijk welkom voor koffie thee limonade en taart etc. Rond 
een uur of kwart over negen gaan we samen nog wat zingen en lezen (Psalm 57) en mogen we bidden voor het 
nieuwe levensjaar. Daarna gaan we verder en zijn er nog wat warme hapjes te genieten. Nou, ik zou zeggen: 
Hartelijk welkom! 
 

Ten slotte 
Onlangs verzorgde broeder ouderling H. struik een presentatie over het werk van Friedensstimme in de 
noordelijke streken van Rusland. Wat beschamend en bemoedigend om te zien wat christenen uit de Nentsen 
ervoor over hebben om de samenkomsten van de gemeente te bezoeken! We hopen het nog lang te 
onthouden..! En als nu nog eens een boek wilt hebben, koop dan `Het geluk van een verloren leven.` Op de site 
staat vermeld dat het een autobiografie is van Nikolai Petrovitsj Chrapov. Hij vertelt over zijn opvoeding, bekering 



en zware vervolgingen, de vertwijfeling die hij meemaakte, maar ook de bijzondere zegen die God hem schonk. 
Deze Chrapov heeft 28 jaar van zijn leven gevangen gezeten en getuigt hoe hij, in deze verloren jaren van zijn 
leven, zijn diepste geluk in God mocht vinden. Zie de site www.friedensstimme. nl/uitgaven. Aanbevelenswaardig!  

God de HEERE regeert! De Heere gaat voort met Zijn werk. Voorts wens ik u een gezegende lijdenstijd toe, 
toelevend naar goede Vrijdag en Pasen...! 
 

Ouddorp ds. M.C. Schreur 

 

Agenda, Deo Volente 
 
Zondagsschool 
 

De lijdensweken zijn aangebroken. We denken er dan aan hoe de Heere Jezus geleden 
heeft en aan het kruis is gestorven. Misschien denk je: was dat echt wel nodig? Ja, dat 
moest! Zo droeg Hij de straf voor de zonden. Daardoor is er vergeving en eeuwig leven 
voor wie in Hem gelooft! Kom maar luisteren, dan hoor je er meer over. We leren ook 
de zeven kruiswoorden. Dat zijn de woorden die de Heere Jezus gesproken heeft toen 
hij aan het kruis hing.  
Drie dagen nadat Hij gestorven was, is hij opgestaan. Hij leeft, eeuwig. Wat een wonder! Hieraan denken we als 
het Pasen is.  
Op zondag 31 maart, Eerste Paasdag, vieren we ’s morgens na de kerkdienst het Paasfeest in de kerk.  
Vaders, moeders, opa’s, oma’s, andere belangstellenden mogen ook komen! 
Heb je wel eens van ‘Pesach’ gehoord? Juist, het is een Bijbels feest! Kijk snel op kindenevangelie.nl/pesach. 
Daar tref je een programma aan dat speciaal gemaakt is door en voor kinderen van de zondagsschool. Je kunt er 
veel leren over dit feest van het Joodse volk. 
Op zondag 3 maart is er geen zondagsschool in verband met de viering van het Heilig Avondmaal in de kerk. 
 

Vrouwenkring “Sola Fide “  
Zoals u weet, verdiepen we ons met de Vrouwenkring dit seizoen in het Bijbelboek Openbaring. In de Paasviering 
komt de gouden draad tussen Openbaring en Pasen heel mooi in beeld in het thema: “Het Lam op de troon, 
staande als geslacht!” 
Johannes, verbannen naar Patmos, wordt hoogstpersoonlijk door God zelf bemoedigd, omdat hij in een visioen in 
de hemel mag kijken. Hij ziet dat alles en iedereen voor de troon, leeft vanuit de boodschap van Goede Vrijdag 
en Pasen. Hij ziet het Lam op de troon, staande als geslacht! Ook wij worden opgeroepen om elke dag te leven 
uit de kracht van Jezus’ kruis en opstanding. Een lam herinnert rechtstreeks aan de instelling van het Pascha in 
het Oude Testament, het feest van de bevrijding van het volk Israël uit Egypte. Het paaslam bewaarde hen voor 
de straf van God.. Als de tijd van Zijn lijden en sterven aanstaande is, heeft Jezus een sterk verlangen om het 
Pascha met Zijn discipelen te eten. Dit zal Zijn Laatste Avondmaal zijn. Voortaan zullen brood en wijn tekenen zijn 
die verwijzen naar Jezus’ offer aan het kruis. God heeft ons in Hem het Paaslam gegeven ter verzoening van onze 
zonden. Aan de tafel zien en proeven we Zijn liefde in het gebroken brood en de vergoten wijn. Zo verzekert 
Christus ons: ”Ik voor u….,Ik voor jou….” Johannes ziet in de hemel het Lam niet alleen als een geslacht Lam, 
maar ook als het Lam dat is opgestaan. Het stáát als de overwinnende Messias, in heerlijkheid! Dit bemoedigt 
Johannes! 

 

Ook wij kunnen alleen overwinnen door het geloof in het bloed van het Lam! Met Johannes mochten we, als het 
ware, in de hemel kijken. In grote verwondering, want de overwinning is eeuwig heerlijk! Het Lam op de troon, 
staande als geslacht! Dat mag ons troost en moed geven voor de dag van morgen. Als je alleen bent…., of te 
maken hebt met zorg en onrust….,als je geloof aangevochten wordt….juist dan mag je voortgaan in de kracht 
van Jezus’ kruis en opstanding! We wensen u allemaal een Gezegend Pasen! De concrete invulling van de 
Paasviering wordt op een later moment in de afkondigingen bekend gemaakt.  

 
Bijbel-leesgroep (inloop vanaf 19.30 uur) 
Woensdag 6 maart. Behandeld zal worden: 1 Koningen 20 – 22 en 2 Koningen 1 – 12 alsook Lukas 13 – 16. 
Woensdag 27 maart: 2 Koningen 13 – 25 Lukas 17 – 20. Zoals de vorige keer gezegd, we zitten al op één derde 
van de 'cursus'. Houd vol! Juist al die geschiedenissen over de koningen van Israël en Juda, hebben ons veel te 
zeggen. 
 
Gebedsmoment 
Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 15 maart 19:00 uur gehouden worden in ‘de Morgenster’. 
Van harte welkom.  
 
Contactmiddag 
Woensdag 20 maart hopen we elkaar weer te ontmoeten. Aanvang 14.30 uur in De Morgenster. We hopen de 
middag te beginnen met een korte Bijbel-overdenking. Dan volgt de pauze. Na de pauze is er een tweede 
gedeelte waarin we meestal nog wat kunnen bekijken en/of beluisteren. Allen welkom, want het is niet aan 
leeftijd gebonden! 
 
Bidstond - Week van Gebed  
Zoals elk jaar, willen we als klein comité 'Interkerkelijke Bidstond Ouddorp’ (de naam bedenk ik ter plekke) weer 
samenkomen als het kan op de woensdagavond na hemelvaart en voor Pinksteren. Het is een poging om de 
landelijke ´week van gebed´ (zoals die normaliter in januari wordt gehouden) gestalte te geven, samen met de 
kerken in ons die hieraan mee willen doen. Dus dan weet u dat er aan gewerkt wordt! 
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Gemeenteavond 
Om alvast te noteren en te reserveren: op woensdag 3 april hopen we een gemeente avond te houden. We 
willen dan ook een spreker uitnodigen die hopelijk iets kan en wil vertellen over jongeren en de kerk. Jong en 

oud alvast van harte uitgenodigd! 
 

Weekdienst / Bijbellezing 
In de maand maart hebben we geen Bijbellezing i.v.m. het bezinningsuur voor het Avondmaal. Voor de zesde 
keer hopen woensdag 24 april weer samen te komen in de Morgenster om na te denken over een ontmoeting 
die de Heere Jezus heeft in het Evangelie van Johannes. We hebben de ontmoetingen en gesprekken behandeld 
van de Heere Jezus met Nicodemus, met de Samaritaanse vrouw, met de verlamde man uit Bethesda, met de 
overspelige vrouw, de blindgeborene.  

 
Activiteitencommissie 
 

Aanmelden vrijwilligers Jaarmarkt 
We zijn dringend op zoek naar hulp voor de markt: vele handen maken licht werk! We weten dat de markt in de 
meivakantie valt, maar hopen toch dat er veel mensen beschikbaar zijn en dit als een gezellig (gezins)uitje zullen 
zien. Ben jij/bent u op vrijdag 10 mei beschikbaar voor de hele dag of een dagdeel dan kunt u zich aanmelden bij 

Anne Grinwis via 06-15282494. 

 

Vrijwilligersavond Jaarmarkt 
Alvast voor in de agenda: de vrijwilligersavond voor de Jaarmarkt is dit jaar op dinsdag 7 mei om 19.30 uur in de 
Morgenster. Over het algemeen duurt deze instructieavond ongeveer een uur. Voor aanvang van de 
vrijwilligersavond willen we, net als vorig jaar, weer de gebrachte kleding uitzoeken. Meer informatie hierover 
volgt in de volgende Kleine Kracht. 

 

Creatievelingen gezocht 
Moederdag valt dit jaar op de zondag na de markt. Daarom zoeken we creatieve mensen die voor de verkoop op 
de markt leuke Moederdag cadeaus willen maken. We denken zelf bijvoorbeeld aan mooie kransen of toeven, 
maar andere planten, potten, werkjes, accessoires enz. zijn natuurlijk ook mogelijk. Graag willen we 
inventariseren of we een (deel van een) kraam hiermee kunnen vullen, dus enthousiastelingen kunnen zich 
melden bij Anne Grinwis. 

 

Inzameling rommel, kleding en boodschappen 
Dit jaar zamelen we weer diverse dingen in voor verkoop tijdens de jaarmarkt.  
Tweedehandse spullen (geen grote meubelstukken of grote elektronica!) voor de rommelkraam kunnen vanaf 8 
april bij fam. Meijer (Dorpsweg 39a) gebracht worden. 
Heeft u nieuwe of gebruikte (maar nog goede) kleding over? Dan kunt u deze schoon inleveren elke 
donderdagochtend voor 11.00 uur in de Morgenster. 
Ook ongebruikte boodschappen kunnen weer ingeleverd worden voor de boodschappenkraam. Let hierbij op dat 
de producten een houdbaarheidsdatum hebben tot na 10 mei! Deze producten kunnen worden ingeleverd bij 
Anne Grinwis (Preekhillaan 12) of Daniëlle Quist (Emmaweg 3). 

 
Kinderactiviteiten 
Het lijkt ons leuk om op deze jaarmarkt een plek in te richten waar kinderen 
leuke activiteiten kunnen doen, te denken aan een springkussen of spelletjes. 
Dit brengt uiteraard kosten met zich mee en daarom zoeken we voor dit 
onderdeel sponsors. Wilt u ons hierbij helpen, dan kunt u zich melden bij 
Daniël (06-16257487) of een bedrag overmaken op IBAN: NL18 RABO 0146 
3826 25 t.n.v. Activiteitencommissie Hervormde Gemeente Ouddorp o.v.v. 
kinderactiviteiten.  

 

Ook alvast voor in de agenda 
De jaarlijkse fiets(puzzel)tocht zal gehouden worden op maandag 19 augustus. 
 

Ledenadministratie  
 

Verjaardagen 
Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier 
geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.  

 

 5 maart ~ 72 jaar, Mevr. G. van der Klooster-Bakelaar Wittestraat 5, 3253XM. 
  6 maart ~ 71 jaar, Mevr. B. Nauta-Mierop  Julianaweg 36, 3253BL. 
  7 maart ~ 89 jaar, Mevr. M.A. Eijs-Buren Molentienden 87, 3253VG. 
  7 maart ~ 72 jaar, Dhr. K. Grinwis Koolweg 31, 3253LH. 
  9 maart ~ 74 jaar, Mevr. C.C. Maaskant-Hageman Marijkeweg 32, 3253BP. 

10 maart ~ 72 jaar, Mevr. L.A. van der Velden-van Zanten Van Kerkwijkhof 1, 3253XV. 
14 maart ~ 73 jaar, Mevr. N. van der Bok-Mierop Emmaweg 10, 3253BD. 
17 maart ~ 86 jaar, Dhr. R. Kleine  Broekweg 2, 3253XB. 
20 maart ~ 78 jaar, Dhr. P. Breur Alexanderstraat 38, 3253BA. 
25 maart ~ 85 jaar, Mevr. A.L. Moerkerk-Breen Molenweg 18 A, 3253AM. 
 

 



Ingeschreven 
- Mevr. D. van Heest-Klink 

Uitgeschreven 

- Mevr. S. van Dam-Blonk 
- Dhr. W.J. Flohil 
- Mevr. N.J. Koornneef-van Harten 

Overleden 
- Mevr. C.E.J. van der Linden 
- Mevr. N.M. van der Velden-Schippers 

Verhuisd 
- Fam. Aleman  van Hoofdlandseweg 27 naar Broekweg 11, 3253 XB Ouddorp. 

 
Verantwoording van uw gaven 
 

Over de periode van 1 t/m 31 januari 2024 is het volgende ontvangen:  

 

 

Kerkrentmeesterlijk beheer  
Kerkrentmeesters    1.239,07 

Bijdrage energie  891,66 
Giften per bank en contant   520,55 
Kerkbalans         11.096,50 
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 13.747,78 
 

Diaconie 
Gift diaconie 55,00 
Steunfonds GB, 1 jan.  95,78 
Diaconie, 7 jan.  190,48 
Stichting ZOA, 14 jan. 232,63 
GZB weekdienst, 17 jan.  72,33 
Stg. De Pietersberg de Herberg, 21 jan. 176,53 
Kerkelijk verenigingswerk, 28 jan.  160,00 
GZB   71,00 

 

Totaal diaconie  € 1.053,75 
Kerkrentmeesters en diaconie samen   € 14.801,53 
 

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.002,75 
 

Verjaardag fonds 2024 
Ontvangen     50,00 
Totaal € 50,00 
 

Kleine Kracht 19e jaargang 
Stand vorige keer  1.150,00 
Aan giften januari            74,00          
Totaal  € 1.224,00 

 

 

Kerkrentmeesters  
 
Actie Kerkbalans  

De Actie Kerkbalans 2024 heeft tot nu toe het mooie bedrag van € 54.500 

opgebracht aan (periodieke) giften en toezeggingen. 
  
Allemaal hartelijk dank hiervoor!  
 
Dit is al bijna even veel als opbrengst van de actie vorig jaar. In de loop van 
het jaar druppelen er altijd nog wat giften binnen, dus we vertrouwen erop dat 

het bedrag van vorig jaar weer gehaald gaat worden.  
Bent u de actie vergeten, of is het briefje onder op de stapel gekomen, maar wilde u toch meedoen, bij deze een 
herinnering om het alsnog in te leveren.  
Wellicht goed om te weten dat de incasso 1 jaar geldig is en ieder jaar dus opnieuw ingevuld moet worden, 
anders stopt de incasso per eind december (per kwartaal) of januari (maandelijks).  

 
Voor onze jongeren 
 

Twaalf Artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof 
Artikel 3: Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.  
Jezus Christus, door de Heilige Geest geboren uit de maagd Maria. Hoe is het mogelijk? Precies de vraag die 
Maria ook aan de engel stelt. De engel antwoordt daarop dat de Heilige Geest over haar zal komen en dat de 
kracht van de Allerhoogste haar zal overschaduwen. Daarom zal Hij, Jezus, Gods Zoon genoemd worden. Dit 
artikel heeft dus alles te maken met het feit dat Jezus in staat moest zijn om ons te verlossen. We zien hier Gods 
bijzondere liefde voor het verlorene. Hij zoekt zondaren op, al kostte Hem dat alles. 
 



LIJDENSTIJD 
Een puzzel met vragen over het lijden van de Heere Jezus. Schrijf de antwoorden in de hokjes. Wat lees je dan in 
de dikke hokjes van boven naar beneden? 
 

1. Waarheen brachten ze de Heere Jezus? (Markus 15:22) 
2. Voor hoeveel penningen werd de Heere Jezus verraden? (Mattheüs 26:15) 
3. Naar welke hof ging de Heere Jezus met Zijn discipelen? (Markus 14:32) 
4. Wat gaven ze de Heere Jezus voor het Sanhedrin? (Markus 14:65) 
5. Wie verloochende de Heere Jezus? (Markus14:70) 
6. Wat scheurde er in de tempel? (Mattheüs 27:51) 
7. Boven het kruis stond: Jezus de Nazaréner, de ……… der Joden. (Johannes 19:19) 
8. Bij wie ging Jozef vragen om het lichaam van de Heere Jezus? (Lukas 23:52) 
9. Op welke dag rustten zij naar het gebod? (Lukas 23:56) 
10. Heden zult gij met Mij in het …….. zijn. (Lukas 23:43) 
11. Hoe heette de hogepriester waar ze de Heere Jezus brachten? (Mattheüs 26:57) 
12. Simon van …….. droeg het kruis voor de Heere Jezus. (Lukas 23:26) 
13. Wie riep er: "Waarlijk deze Mens was rechtvaardig"? (Lukas 23:47) 
14. Wat legde Jozef van Arimethea voor het graf? (Markus 15:46) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS  
Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com 

 
 
Zending & Evangelisatie 
 

Zaterdag 9 maart GZB-dag 2024 

 

'Ga, iedereen is geroepen' is het thema van de GZB-dag op 9 
maart 2024.  

 

Laat je inspireren door sprekers uit de wereldkerk, ga! 

 

Midden Nederland Hallen 
Thorbeckelaan 123 3771ED Barneveld 
 

Hartelijk welkom op de GZB-dag op D.V. 9 maart 2024 
Het belooft ook dit jaar weer een prachtige dag te worden waarbij we ons onderdeel voelen van de wereldwijde 
kerk. We willen ons laten inspireren door christenen uit Centraal-Azië en samen nadenken over roeping. Zending 
is niet alleen iets van ver weg, maar begint dicht bij huis. Het thema is dan ook ‘Ga, iedereen is geroepen’. Bent 
u, ben jij er ook bij? 
 

Er is een middag- en een avondpodiumprogramma om 14.00 uur en om 19.30 uur, met plaats voor maximaal 750 
personen (exclusief kinderen) per dagdeel. Aanmelden voor het middag- of het avondprogramma is daarom 
noodzakelijk. 
 

Tijdens het podiumprogramma 's middags is er een leuk programma voor de kinderen van de onder- en 
bovenbouw en de tieners. Na het podiumprogramma 's avonds is er GZB-jongerencafé, zo is er voor iedereen wat 
wils. Nadat ’s middags om 16.00 uur het podiumprogramma is afgelopen, is er alle tijd voor een hapje en een 

drankje en om elkaar te ontmoeten. Ook is het mogelijk om verschillende stands te bezoeken of om een 
workshop bij te wonen.  
 

Er zijn twee rondes om 16.30 uur en om18.15 uur.  
U kunt terplekke kiezen uit: 
• Samen missionair: GZB en IZB gezamenlijk op weg 
• Ervaar een bijzondere Bijbelstudie uit Centraal-Azië: met de gastspreekster Anneta 
• Leef je creatief uit bij de inloopworkshop! 
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Welkom op deze inspirerende dag! 
Om er zeker van te zijn dat iedereen plek heeft, vragen we u vooraf een kaartje te reserveren. Heeft u vragen of 
kunt u hierbij hulp gebruiken?  

Neem gerust contact met ons op via info@gzb.nl of 0343-512444. 

 

Kijk voor meer informatie op www.gzb.nl/gzbdag. 

 

 
Potgrond Besteld? 

Op zaterdag 23 maart kan de bestelde potgrond worden opgehaald.  
Afhaalpunt: W. Meijer, Dorpsweg 39a in Ouddorp.  
 
Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld.  
 
Lees meer op: www.planteenbijbel.nl 
 

 

 

 

In verband met het heilig avondmaal, hier nog iets ter overdenking 

 
Ons houvast aan het anker  
Het zou voor ons van geen nut zijn een anker te hebben, hoe sterk het ook is, als wij er geen houvast aan 
hadden. Het anker kan sterk en stevig zijn, maar er moet een sterke kabel zijn om het anker met het schip te 
verbinden. Vroeger was het heel gebruikelijk om een touwkabel te gebruiken, maar grote schepen nemen geen 
genoegen met het risico van breuk, en daarom gebruiken zij een kettingkabel voor het anker. Het is belangrijk 
om een stevige verbinding te hebben tussen je ziel en je hoop, om de zekerheid te hebben dat je er nooit van 
gescheiden zult worden. 

\  
Onze tekst spreekt aan het eind van het achttiende vers heel duidelijk over dit vastgrijpen van het anker – “wij 
namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden“. Wij moeten ons 
persoonlijk aan de hoop vastklampen; de hoop is er, maar wij moeten haar vastgrijpen en stevig vasthouden. 
Zoals bij een anker de kabel door de ring moet, en er dus aan vast moet zitten, zo moet het geloof zich 
vasthouden aan de hoop op eeuwig leven. In het oorspronkelijke Grieks betekent het “dat wij het met de grootst 
mogelijke kracht moeten vastgrijpen, en het zo vast moeten houden dat we ons houvast niet verliezen als er met 
grote kracht aan getrokken wordt”. Wij moeten ons vastklampen aan de vaste waarheid. 

\  
 “Goed,” zegt iemand, “maar mogen we het vasthouden?” Mijn antwoord is, dat de tekst zegt dat het ons is 
“voorgesteld,” – om “de voorgestelde hoop vast te houden.”  
U mag het grijpen, want het is u aangeboden. Als iemand van u zeer zwak en hongerig was, en u kwam bij 
iemand thuis, en hij zei: “Gaat u zitten”, en u ging aan tafel zitten, en toen u daar zat, zette de gastheer een 
goed stuk vlees voor u neer, en wat zeer aangename vruchten en dergelijke, dan zou u zich niet lang afvragen of 
u daarvan mocht eten, maar u zou concluderen dat u daartoe de vrijheid had, omdat het voedsel voor u was 
neergezet. Zeker, dit is het welkomstwoord van het Evangelie. De hoop is voor u gevestigd. Met welk doel is het 
zo gesteld? Dat je het de rug toekeert? Zeker niet. Houdt u eraan vast, want waar de waarheid gevonden wordt, 
is het zowel onze plicht als ons voorrecht om haar aan te grijpen. 

 

Uit een preek van C.H. Spurgeon over Hebreeën 6:17-20. 
 
Van Kohlbrugge 
Hebben wij dan niets te doen? Maar gij kunt niets dan zondigen en hoe meer u zelf denkt te kunnen 'doen', des 
te erger maakt gij het.  
Maar wij moesten ons toch beijveren, dat wij niet zo onrein voor God verschijnen, de zonde moet toch gedood 
worden, wij willen toch dit en dat vermijden?  
Gij kunt niets willen, de zonde wordt u altijd te sterk. Vandaag niet bekwaam, morgen nog onbekwamer; 
vandaag niet heilig, over een jaar nog onheiliger, vandaag onwaardig, over tien- of dertig jaren nog onwaardiger. 
Wat dan?  
Werpt weg, ver van u weg, uw heiligings-krukken, gij komt daar de berg Sion niet mee op! Rukt af de lompen, 
waarmee uw wonden bedekt zijn, en laat u aan Hem zien Die heilig en rechtvaardig is! 'Want hem die niet werkt, 
maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid'. Hoort gij wat 
de Schrift zegt? Zij spreekt van Hem Die niet de heiligen en vromen maar de goddelozen rechtvaardigt.  

H.F.Kohlbrugge 1803-1875 
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Kerkdiensten 
 

Zondag 10 maart 2024 
  9:30 uur: prop. F.A. Visser, Nieuwerkerk 
18:00 uur: ds. G.J. Anker, Nieuwerkerk aan de IJssel 
Collecte: 1e Stg. Gods Woord in de Wereld tbv Roemenië. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Woensdag 13 maart 2024 Biddag voor gewas en arbeid 
14:30 uur: ds. M.C. Schreur 
19:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Diaconie biddagcollecte. 2e Kerk biddagcollecte. 
 

Zondag 17 maart 2024  
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Bediening Heilige Doop 
18:00 uur: ds. M.M. van Campen, Goes 
Collecte: 1e Stichting VBOK. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Zondag 24 maart 2024 
  9:30 uur: ds. G.R. Mauritz, Randwijk 
18:00 uur: nog niet bekend 
Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Vrijdag 29 maart 2024 Goede Vrijdag 
19:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e GZB tbv ds. Kleinbloesem. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Zondag 31 maart 2024 1e Paasdag  
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: ds. M. Kreuk, Yerseke 
Collecte: 1e Stichting Palliatieve Zorg Calando. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Maandag 1 april 2024 2e Paasdag 
19:00 uur: ds. T.W. van Bennekom, Goes 
Collecte: 1e Stichting MAF Nederland. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 7 april 2024  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: ds. J. Lohuis, Scherpenisse 
Collecte: 1e Stichting In De Rechte Straat. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Oppasrooster maart 2024 
10 maart – Jasmijn en Emma v/d Giessen  
17 maart – Myrthe en Julia  
24 maart – Jennie en Emma van Wijk  
31 maart – Corrien en Rebecca (1e paasdag) 
1 april  – Willeke en Emma v/d Giessen (2e paasdag) 
7 april   – Annelein en Eline  
 

Zanguurtje  
DV. 10 maart zal het maandelijkse zanguurtje weer gehouden worden. Deze keer is het een week later dan 
normaal, in verband met het Heilig Avondmaal. Het thema voor deze keer is: Lof in het lijden. Volgende maand 
zal het zanguurtje op DV. 7 april gehouden worden met als thema: Leven na Pasen. 


